Üniversitelerin 1 Kasım'da açılmasıyla birlikte hızlanan ve yoğunlaşan faşist saldırılar sonucu okullar yine kanlı oyunlara sahne oldu. - 

istanbul Çapa Tıp Fakültesinde nasıl ve kim tarafından öldürüldüğü bilinmeyen bir Ülkü Ocaklı gencin cenaze töreninde konuşan faşist Ülkü Ocaklı liderlerden birisi, «Kana kan intikam. Her ülkücü şehite karşılık iki komünist öldüreceğiz.» 
diye ant içerek, yasalar açısından açıkca suç niteliği taşıyan bir konuşma yaptı ve bu konuşma basında yeraldı. Daha sonrski iki gün içerisinde gelişen olaylar, faşist Ülkü Ocakları'nı resmen bağlayan bu konuşmanın «doğruluğunu» İspat etti. İTÜ Gümüşsuyu binasını dışarıdan yaylım ateşine tutan faşist çeteler, 12 yaşındaki bir emekçi çocuğu öldürdüler. Çapa Tıp Fakültesi'ni tekrar basan faşist güruh saldıracak kimseyi bulamayınca, klinikte çalışan bir ilerici öğrenciyi ağır yaraladılar. 
Böylelikle, faşist saldırıların ve cinayetlerin MHP ve Ülkü Ocekları tarafından örgütlendiği bir kez daha, üstelik kendi ağızlarından, açığa çıkmış oldu. 

«Kana kan intikam. Her ülkücü şehite karşılık iki komünist öldüreceğiz.» Bu sözlerin üzerinde durmak gerekir. Bu sözler, «sağ-sol çatışması», «anarşi var» çığlıkları atan gerici güçlerin ve sözcüklerinin yalan söylediğini, faşist saldırıların doğrudan MHP ve Ülkü Ocakları tarafından örgütlendirilip, gerçekleştirildiğini ayan-beyan ortaya koymaktadır ve bugünkü yasalar açısından bile MHP'nin ve Ülkü Ocakları'nın kapatılması İçin yeter sebeptir. 

MHP'nin ve Ülkü Ocakları'nın faşist saldırıları örgütleyen ve gerçekleştiren yapıları, demokratik kamuoyunun ısrarla üzerinde durduğu bir konudur. Hatırlanacağı üzere, MHP'nin Avrupa'daki örgütlenmesi dava konusu olmuş, yüksek yargı organları MHP'nin Avrupa'da örgütlenmeye gittiğini saptayarak, bu örgütlerin kapatılması için altı aylık bir süre tanımıştı. Geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan faşist MHP'nin yöneticileri. 
Avrupa'daki örgütlerini kapattiklarını açıkladılar. Ancak, Federal Almanya'da yayınlanan gazeteler, MHP'nin «Avcı Klüpleri», «Spor Klüpleri» adları altında yeniden örgütlendiğini belirtmektedirler. Faşist MHP'nin ve Ülkü Ocakları'nın kapatılması, bugün yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca insanın İstemi haline gelmiştir. 

Ancak, faşist saldırıların salt MHP ve Ülkü Ocakları'ndan kaynaklandığı yanlışına kapılmamak gerekir. Çünkü MHP bugün gerici MC ortaklığının içerisinde yeralmaktadır. MC'nin başı Demirel Ülkü Ocakları Genel Başkanı ile sık sık görüşmekte, onların kurultaylarına çiçek göndermektedir. Sermayenin en gerici, en talancı, en kanlı kesimlerini oluşturan MC'nin açık faşizme geçme genel çizgisi içerisinde, MHP'nin ve Ülkü Ocakları'nın faşist saldırıları örgütleyen ve gerçekleştiren yapıları dikkate alınırsa, faşist saldırıların doğrudan gerici MC ortaklığından kaynaklandığının gerçeği daha iyi enlaşılır. 

Öğrenci gençlik açısından bu gerçekten çıkarılması gereken sonuç şudur: Cen güvenliğimizi ve öğrenim özgürlüğümüzü ortadan kaldıran faşist saldırılar gerici MC ortaklığından kaynaklandığına, MHP ve Ülkü Ocakları tarafından gerçekleştiri!- 

(Devamı 11. sayfada) 
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YAŞASIN DÜNYA GENÇLİĞİ- 
NİN BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN ANTİ-EMPERYALIST DAYANIŞ-MASI. 


DÜNYA GENÇLİĞİ İLE BÜ- 


TÜNLEŞMEMİZİ ENGELLEYEN YASALARA HAYIR. 


DÜNYA 
GENÇLİK 
VE ÖĞRE" 


O d Ümmi 


Gaziantep Atatürk Lisesinde 


faşist baskılar sökmeyecektir 


Gaziantep Atatürk Lisesinde faşist çetelerin baskıları deva” ediyor. Bu konuda bir öğren: gurubuyla yapılış olan söyleşiyi sunuyoruz: 

Şu sırada gelişmekte olan olaylarla ilgili olarak bilgi verirmisiniz? 

Şu durumda okuldaki faşist işgal kırılmıştır. Öğrenciler derslere girebilmektedirler. Fakat okulun açıldığı gün yaratılan terör 


- havası, faşist saldırganlar tara- 


fından sürekli tekrarlanmak isteniyor. Polis her hareketlerinde onlara yardımcı olmaktadır. Bu nun için bizleri sürekli tahrik ediyorlar. Kız arkadaşlara küfürle karışık hakaretlerde bulunuyorlar. 

Bunu nasıl uyguluyorlar, okul yönetimi bu durum karşısında ne yapıyor? 

Bilindiği » gibi Atatürk Lisesi, öteden beri ilerici devrimci potansiyelin çok güçlü olduğu bir yerdir. Bu durum egemen güçlerin ve faşistlerin işlerine gelmiyor, Geçen sene yine okulumuza faşist saldırılar uygulandı fakat bu durumu bilinçli bir şekilde, onların oyunlarına düşme- 


den öğrenimin sürdürülmesini sağlıyarak önliyebildik. o Mücadelemizi, öğrenim özgürlüğümüzün korunması, demokratik öğrenim hakkımızı gerçekleştirmek açısından sürdürdüğümüzden, tüm öğrenciler birlik ve dayanışma içindedirler. Bozguncu akımlar burada etkili adılar. Bozguncu unsurların tecrit olmaları faşist işgalin (önlenmesinde başarılarımızı kolaylaştırdı. 
Saldırılar planlı uygulanıyor. 
Okula giren tüm öğrencilerin kız ve erkek üzerleri arandığı halde, faşistler serbestçe girip çıkıyorlar. Günlük gazeteler bile elimizden alınmakta, bunu okul yönetimi suç unsuru olarak değerlendiriyor. Polisler okul koridorlarında dolaşmakta, istediği zaman sınıflara girerek öğrencileri dişarı çıkarmaktadırlar. 
Okul yönetiminin tavrı ise, «MC» yanlısı bir tutum izlemek oluyor. Okul da ilerici yurtsever öğrenciler (o çoğulukta oldukları halde, geçen yıl ilerici ve demokrat okul yöneticileri değiştirilerek, bunların yerine bu yıl faşizan eğilimli öğretmen ve müdür atandı. Okul müdürü, ço- 


bizim köşemiz 


İlerici Yurtsever Gençlik Gazetesine Gerici güçlerin İlerici basın üzerinde uyguladığı yıldırıcı tutumu karşısında sürdürdüğünüz inançlı savaşımı yürekten 


kutlarım. 


Aslında bu savaşım, somut olarak hepimizin savaşımıdır. 
Ben amatörce, deneysel olarak duygularımı şiir niteliğine dönüştürdüm. İlk olarak «Biz Geliyoruz» adlı şiirimi gönderiyorum. İleride daha başka ürünlerimi göndereceğim. 


Tüm ilerici, 


devrimci arkadaşlara : selamlar. 


i. Kozakoğlu - Bergama 


BİZ GELİYORUZ 


Bükük bellerimizle kıvrılıp toplar gibi yaşamağa 


karanlık bir dünyada gücümüzü satıyoruz Artık yürüyelim hakkımızı geri almağa Insan oluşumuz okunsun gözlerimizden 


Yılların acısı kine dönüşmeden 


dostluğa yutarcasına düşüncelerimiz dalında kuruyan çiçekleri dikmek için 


özgürce biz geliyoruz 


Tüm sömürüyü acılarını somutlayıp 


Karanlıkta bir ışık yakarak 


Duman içinde kâlan yüzümüzün kanlı terinden Keleme doldurup yazalım gücümüzü Yürüyelim güneşle doğacak mutluluğumuzu almak için 


Biz aç yatıp tok gezerken Sanmayın ki bizi 

hep böyle duracaklar diye 
Yeni bir dünya kurmak için 


Özgürce geliyoruz biz dostlar 


Ödevimizi bilincimizden alıp 


Yiğitliğin erdemiyle adım adım ileri 

Koparılan sevgileri birleştirmek için yürüyelim Sisin göz yaşlarını ellerimiz tüm ezilenlerin Çalışan biz üreten biz açlıktan ölenleriz ölüm olsa bile şafakta güneş doğmadan Kanlarımızla yaşarken ölenleri can vermek için Özgürce biz geliyoruz dostlar, biz. 


l. Kozakoğlu / BERGAMA 


ğunluğu öğrenci olmayan ve okul dışından gelen faşist sürüleri himayesi altına almaktadır. 
Bunun en somut örneği, faşistlerin okulu işgal ettikleri sırada, kullandıkları silahların saklanma- sı ve arama sonucunda üç adet silahın okul idaresinde yakalan- 


magıdır, sonra okulda nasıl bir 


gelişme sözkonusu olabilir? 
Biz Atatürk Lisesi öğrencileri olarak, demokratik öğrenim mücadelemizde kararlıyız. Bozuk eğitim sisteminin, kapitalist düzenin bir sonucu olduğunu biliyoruz. Öğrenim sorunumuzun çözümlenmesi, bu düzende olanaksızdır. Bu uzun bir süreç gerektirecektir. «MC» iktidarı sürdükçe bu gibi faşist saldırı ve işgalleri (o uygulayabilirler. 
Tüm egemen güçlerin faşist tırmanış çabasında olmaları, saldırıların temelinin bu açmazda olduğunu gösteriyor. Bunu önlemenin etkili yolu, başta İşçi sınıfımız olmak üzere, demokrasiden yana tüm ilerici güçlerin güç ve eylem birliği olacaktır ve olmaktadır da. 
İlerici Yurtsever Gençlik Gazetesi Çazlaep Bürosu. 


İLERİCİ Yurtsewr GENÇLİK 


e SAYFA:72 


Turgutlu İlerici 
Gençler Derneği 


Kuruldu 


Işçi sınıfı ve emekçi halkın ayrılmaz bir parçası olan, İlerici Gençlik yurt çapında örgütlenmesini yaygınlaştırıyor. İlerici Gençlik örgütlenmesi burjuvaziyi olduğu kadar, İşçi sınıfına ters, Mao’ cu ve goşistleri de ürkütmekte, tedirginleştirmektedir 

Öteden beri, yapılan çalışmalar sonucu, Manisa'ya bağlı Turgutlu'da, İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ kurulmuş ve çalış- 


maâlarına başlamıştır. 


TURGUTLU İlerici Gençler Derneği'nin kurucuları şunlardır: Başkan Serdar Aslan KEÇECİOĞLU, Sekreter Tuncay SAYI-NER, Sayman Abidin KOZAK, süyeler Cemal AL&M, Hasan BA- 


KIRLI, 


Ismail ÖZDEMİR, Adem KARACA... 


Derneğin kuruluşu ile ilgili olarak bir demeç veren Turgutlu IGD Başkanı Serdar Aslan KEÇECİOĞLU özetle şunları söylemiştir: «Ülkemizde, tekelci burjuvazinin tüm baskı ve yıldırma çabalarına rağmen, işçi sınıfı ve emekçi halkımızın bir parçası olan İlerici-Yurtsever Gençliğin örgütlenmesi, yığınsal boyutlara ulaşması hızla gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak da, Turgutlu'da, bağımsızlıktan, demokrasiden, barıştan yana olen, İlerici Gençliğin yaptığı çalışmalar sonucu, derneğimiz kurulmuştur. Derneğimiz, gençliğin, akademik, demokratik, toplumsal ve kültürel sorunlarıyla ilgilenmek, onların yurt ve dünya olaylarıyla ilgilerini geliştirmek, bilgilendirmek ve sonsuz geliş- 


me olanaklarını 


sapık akımlara, Mao'cularâ, mez kararlılıkla sürecektir!..» 


sağlamak amacıyla kurulmuştur. 
işçi sınıfının yolundan yürüyerek, burjuvaziye, 


Savaşımız; 
i sınıfına ters, 


troçkist'lere, goşistlere karşı yıl- 


İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK gazetesi olarak, Turgutlu llerici Gençler Derneği'nin vereceği bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme doğrultusundaki s&vaşımına başarılar dileriz, devrimci dayanışmamızı belirtiriz. 


GOŞİSTLER DEMOKRATİK ÖRGÜTLERE SALDIRMAYA DEVAM EDİYORLAR 


Ulusal bağımsızlık ve demokrasi savaşımının kazandığı her ileri mevzi, ulaştığı her yeni a şama, gençlik hareketinin gelişimini beraberinde getiriyor. Gelişen bu hareketten, gençliğin tüm kesimlerinin gerekli dersleri çıkardıkları söylenemez. Goşis tinden maocusuna kadar uzanan sapık akımlar bozguncu hareketlerine devam ediyorlar. Demok- 


ratik örgütlere bile saldırmaktar çekinmiyorlar. Son olarak, br goşist grup, Kadıköy Mühendis, lik Mimarlık Yüksek Okulu'ndakı ilerici öğrencilerin birliğini sağlama savaşımını sürdüren İLE-RICI MÜHENDİSLER MİMARLAR DERNEĞİ (İMD)'ne saldırmişlardır. Dernekte bulunan 3 kişiy' tartaklayan, derneğin eşyalarını tahrip eden, camlarını kıran bu 


sözde devrimciler, davranışların daki osorumsuzluklarını bir kez caha göstererek, goşizmin tutarsızlıklarını gözler önüne sermiş- 


.lerdir. 


Ne faşistlerin saldırıları, ne de maocusundan goşistine kada" uzanan provokasyon zinciri ilerici, yurtsever gençliği susturapnyacaktır. 


Ankara beşevler semtindeki okullarda okuyan öğrenciler: 


"CAN GÜVENLİĞİ VE 


ÖĞRENİM ÖZGÜRLÜĞÜ İSTİYORUZ ” 


Ankara'da Beşevler Semti Okulların yoğun olduğu bir semttir. A.L.T.A., Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Gazi Eğitim Enstitüsü, Fen Fakültesi, Eczacılık Fakültesi. Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulu, Eczacılık Yüksek Okulu Beşevler bölgesinde bulunan okullardır. 

Bölgedeki okullardan Yüksek Öğretmen Okulu, faşistlerin karargahı durumundadır. Okulur: yurtlarında kalan ve öğrencilikle ilişkisi olmayan faşist militanlar bu yurtları diğer okullara saldırılarında üs olarak kullanmakiadırlar. 

Beşevlerdeki okullarda okuyan ilerici öğrenciler can güvenliği olmadığı için derslerine devam edememektedirler. Okullarına devam edemiyenlerin sayısı 7-8 bini geçmektedir. Bölgedeki sapık akımların temsilcileri Ise ortalar- da görünmüyorlar. Üstelik okulların faşistler tarafından işgal e- 


,dilmesinde dar grupçu görüşle- 


rinin, bireysel eylemlerinin payı büyüktür. 


Biz Beşevler bölgesi okulların. 
da okuyan ilerici yurtsever öğrencileri tüm bu saldırılar susturamayacaktır. Faşist işgallerin kırılması, gençliğe «Can güven- 


sağ- 


liği, öğrenim özgürlüğü» 

lanması için tüm gücümüzle savaşımımızı sürdüreceğiz. 
Beşevler Bölgesi Okulların- 


da Okuyan İlerici Yurtse- 


ver Gençler. 


İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK 


İLERİCİ GENÇLER FASİST ÇETELERE 


e SAYFA: 3 


KARSI KİTLESEL SAVAŞIMI ÖRGÜTLÜYOR. 


«KANA KAN İNTİKAM. ÖLDÜRÜLEN ÜLKÜCÜ ŞEHİT IÇİN IKI KOMÜNİST ÖLDÜRECEĞİZ» GEÇEN GÜN ÇAPA'DA NASIL VE KIM TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİLİNMEYEN ÜLKü OCAKLI BİR GENCİN CENAZE TÖRENİNDE BİR FAŞİST ÇETE, ÜLKÜ OCAKLARINI TEMSİLEN BU SÖZLERİ SÖYLÜYORDU. GERÇEKTEN-DE, BU SÖZLERDEN SONRAKİ IKI GÜN İÇERİSİNDE FAŞİST ÇETELER İTÜ'DE İLK CİNAYETLERİNİ İŞLEDİLER. ÇAPA TIP FAKÜLTESİNDE İSE İLERİCİ BIR ÖĞ-RENCİYİ HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE KOMAYA SOKTULAR. VURULAN ÖĞRENCİ ŞU ANDA ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR. BU DA GÖSTERMEKTEDİR .KI, SALDI-RILAR PLANLIDIR VE MHP İLE ÜLKÜ OCAKLARINDAN KAYNAKLANMAKTADIR. BÜTÜN BUNLAR FAŞİST MHP VE ÜLKÜ OCAKLARININ KAPATILIP, MC'NİN DÜ-ŞÜRÜLMESİ; YERİNE HALKTAN YANA BIR İKTİDARIN KURULMASI ZORUNLULUĞUNU ORTAYA KOYMAKTADIR. í 


«Bilindiği gibi, geçtiğimiz öğretim yılında, emperyalist çevrelerin egemen güçlerin politik karargahı MC'den kaynaklanan faşist saldırılar sonucu onlarca Merici, yurtsever genç öldürülmüş, yüzlercesi yaralanmış gözaltına alınmış veya tutuklanmıştır. Gerici-faşist karması MC halen işbaşında bulunduğuna göre, faşist saldırılar bu yıl da sürecek demektir. MC'nin sıkıyönetimlerle, DGM'lerle faşizme geçit bulmaya çelıştığı şu günler- 


de, faşist kanlı terörün yoğunla- 


şacağını söylemek tahminleri pek zorlamak demek değildir.» 

İYG'nin geçen sayısında bun ları yazmıştık. Ve Üniversitelerin açılmasına birkaç gün kalmişti. 

1 Kasım'da Üniversiteler yeni 
öğretim yılına başladı. (o Gerici egemen güçlerin okullar açılmadan planlayıp, uyguladıkları provakasyonlar faşist saldırganlara malzeme sağladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Çapa'da kim tarafından ve nasıl vurulduğu bilinmeyen faşist Ülkü Ocaklı birinin cenazesinde konuşan faşist çetelerin liderlerinden biri şunları söylüyordu törende: «Kana ken intikam. Öldürülen ülkücü şehit işin iki komünist öldüreceğiz.» 

Bu sözler, faşist saldırıların MHP ve ülkü Ocakları'ndan kaynaklandığını apaçık göstermektedir, ve bugünkü yasalar açısından suç niteliğini taşımaktadır... 

Üniversitelerin açıldığı gün silahlı baskınlar birbirini izledi. 
lik gün İstanbul'da 4, Ankara'da 4, Erzurum'da 2 öğrenci yaralandı. Onlarca ilerici öğrenci yine gözaltına alındı. Ikinci, gün ise saldırılar kanl, boyutlara vardı, İ.T.Ü.'ni basan faşistler üç kişiyi yaraladılar. Yoldan geçerken vurulan 12 yaşında bir çocuk hastahanede öldü. Üçüncü gün faşistler Çapa Tıp Fakülte sinde saldıracak adam bulamayınca hastahanenin içinde pratik 


yapan bir ilerici öğrenciyi doktorların, hemşirelerin gözü önünde vurdular. 

Geçen öğretim yılında okulla- nın, faşist saldırılar ve işgaller sonucu öğretimlerini «süresiz tatiiblerle geçirdiği göz önüne alınırsa, egemen güçlerin bu yıl da âynı amaçta oldukları, ilk günlerde başlatılan saldırılardan çıkar. Kamuoyuna üniversiteleri «anarşi yuvasi» olarak göstərmek isteyen egemen güçler, saldırı ve provakasyonlarıyla bu .dediklerini doğrulamak istemek- 
4edirler. Böylece, faşizme geçit arayan İşbirlikçi büyük burjuvazi, öğrenci gençliği kanlı emeline alet etmeye çalışmaktadır. 

Gençliğe hiçbir gelecek veremeyen burjuvazi, Kendisine kölece bağımlı robotlar yetiştirmek istemektedir, Oysa geniş gençlik yığınları, «sorunlarının hallinde olsun, tekelciliğe karşı tavırlarında olsun, İlerici güçler yanında yerini almaktadır. Ve yine özellikle öğrenci gençlik açısından, tüm emperyalist ve az gelişmiş ülkeler öğrencileri açı- 


sından somut bir gerçeklik olarak sosyalist ülkeler öğrencilerinin durumunu, yetişmesini ve bunun üstünlüğünü görmeleri çok önemli sorunlar doğurmak- ta, onların tavırlarını etkilemek- te ve yukarda saydığımız nedenlerden olumlu yöne kanalize olan etkilenimlerini daha bir pekiştirmektedir.» 

Türkiye içinde aynı şeyler sözkonusu. 53 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca, gençliğe hiç bir şey vermemişlerdir. Zulüm, baskı, kan ve terörden başka. Veremezler de. Bu yüzden geniş gençlik yığınları hergün artan sayıda işçi sınıfımızın, İlerici demokratik güçlerin verdiği bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme savaşımına etkin olarak katılmaktadırlar. 

Sorunlarının çözümünü, gericifaşist-karması MC'’nin defolup gitmesi, yerine ulusal, halktan yana ileri demokretik bir düzende görmektedir. 

Okullarda süregelen kanlı faşist saldırı ve katllamların tek kaynağı, işbirlikçi tekelci bur- 


juvazi ve onun politik karargahı MC'dir. 

Sorunun böylesine açık olması, ilerici, yurtsever gençliğin savaşımının sınırlarını da belirliyor. Maceracı, bozguncu, maocu grup ve grupçukların faşist teröre karşı küçük-burjluva çaresizliği içinde başvurdukları bireysel, grupsal terör, oküllarda faşistlerin ve genel olarak egemen güçlerin ekmeğine yağ sürüyor. Bireysel çıkışlar faşistleri geriletmiyor. 

Faşistleri inlerine tıkmak, hakettikleri “dersi vermek için en geniş öğrenci kesimini bir ve aynı safta toplamak gerektiğini unutmayalım, Sosyajişt, demokratik-solcu, İlerici, yurtsever, gençlerin örgütlü birliği ve kit. 
lesel çıkışları faşistleri geriletme- nin tek yoludur. İlerici Gençler Derneği'nin (IGD) bu uğurdaki savaşımı gün geçtikçe geniş yığınlara mal oluyor. Maddi bir güç haline geliyor. İGD'nin faşist çetelere karşı kitlesel, demokratik güçlerle elele, işçi sınıfımızla omuz omuza verdiği kararlı savaşımı geriletmeye kimsenin gücü yetmiyor, yetmeyecektir. 

Egemenliği elinde tutan işbir- 


egemen güçler 


likçi tekelci burjuvazi ve onun 


polltik karargahı gerici-faşist karması MC, gençliğin anti-emperyalist, anti-faşist savaşımını engellemek için, vurucu faşist örgütleri tüm olanaklarını kullanarak destekliyor. Onlara arka çıkıyor. 

Üstelik bu kadarla da değil. 
Egemen güçler, gençliğin savaşımını kırmak için bozguncü unsurları, maocu, troçkist sapıkları da İlerici gençliğin üzerine salıyor. Gençliği, ulusal ve sosyal kurtuluş (mücadelesinden başka yönlere kaydırmak için elinden gelen çabayı gösteriyor. 

Ama ne yapsalar boşuna... l- 


Üniversite ve yüksek okulların açılmasıyla; faşist komando saldıtıları alabildiğine arttı. Gucünü işbirlikçi-tekelci burjuvaziden alan faşist komandolar, emekçi halkın çocuklarını kurşunlayarak (Onların demokratik üniversite mücadelesini engellemeye çalışıyorlar. 

Faşist Türkeş'in komandolarına, «İTÜ'yü ele geçirin» emriyle saldırılar yoğunlaştı. Bir yıldan beri üç ilerici İTÜ öğrencisi 
katledildi. 3 

İlerici İTÜ öğrencileri haklı demokratik-akademik istemleri- nin çözümü için son çare olarak boykota başvurmuştu. Daha önce 24 gün süren boykottan sonra İTÜ senatosunun öğrenci sorunlarına eğilir bir tavır almasıyla boykot kesilmişti. Verilen dilekçelere daha sonra hiç bir cevap alınamayınca, öğrenciler boykota dəvam kararı aldılar. 

Boykot esnasında İTÜ-MMF binası faşistierce kurşun yağmuruna tutuldu. Polisler olaya seyirci kalınca faşist komandolar da ellerini kollarını sallaya sallaya çekip gittiler. Bu olaydan sonra can güvenliği için hiç bir önlem alınmadı. İTÜ senotosu ise bu olay için bir açıklama lüzumu hissetmedi. 

2 Kasım sabahı faşistler İTÜ 
gumüşsuyu binasına yakın boş bir evde pusu kurarak öğrenci- 


ierlci gençliğin birliğini parçalamaya, onu işçi sınıfının yolundan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. 

Üniversitelerin açıldığı bu günlerde, gençliğin can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü ilerici güçlerin önünde duran acil bir görevdir. Aralıksız süren faşist 


saldırılar okulları kalınamaz duruma getirmiştir. İlerici, yurtsever gençler, üniversitelerde can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü istiyor. Bu, amaçla, İlerici Gençler Derneği (IGD), İlerici Kadınler Derneği (IKD), Istanbul Kıbrıslılar Öğrenim ve Kültür Derneği (İKÖK), ÖZ-DER, TÜTED 


SİTU YURDU 


ler üzerine yaylım ateşi açtılar, bir işçi çocuğu öldürerek, maki- ne bölümü öğrencisi Cengiz Ek mekçi'yi, gemi inşaat öğrencisi Atilla Turgay ile Şahin Kurttepe" yi 'yaralamışlardır. Polisler olaya seyirci kalmışlar, polis-faşist işbirliği bir kez daha gözlenmiştir. 

Öğrencilerin haklı istemlerine bir cevap vermeyen İTÜ senotosu ise okulu kapatmak için, mal bulmuş mağrip gibi bu olaya sarılmıştır. Öğrencilerin so runlarını görüşmek için senato bir aydır bir kez bile toplanama- 


Ist. Şubesi, TÖB-DER İst. Şubesi ve Helkevleri Koordinasyon Kurulu 6 Kasım 1976 Cumartesi günü saat 13.00'te Spor ve Sergi Sarsyında bir forum düzenlediler. «Can güvenliği ve öğrenim özgürlüğün sorununun geniş boyutlarıyla tartışılacağı bu forume tüm ilericiler katılmalıdırlar. 

«Evlât açısına son!» diyen analar, babalar; çocuklarınıza s2- hip çıkın. Faşist saldırganlara karşı çocuklarınızı savunun. Gerici-faşist karması MC'nin düşürülüp, yerine ilerici, halktan yana bir iktidar getirilmesi savaşımına çocuklarınızın yanında, örgütlü olarak katılın. 

İlerici güçler; gençlik etrafinda savunma çemberi kurmalıdırlar. Böylelikle faşist saldırganlar etkisizleşeceği gibi ayn: zamanda sapık akımların gençlik içinden tecriti de hızlanacaktır. 

İlerici-yurtsever gençler azgınlaşan faşist terör karşısında en geniş birliğini sağlamak zorundadır. Sağdan ve soldan gelen her türlü provakasyona uyanık olmalıdırlar. 


Faşizme geçit vermemek için, tüm ulusal demokratik güçlerin eylem birliğine aktif olarak katılalım. Okullardan faşist çeteleri söküp atmak için tüm gücümüzle İlerici Gençler Derneği'nin verdiği savaşıma katılalım, destekleyelim. 


İTÜ ÖĞRENCİLERİNE | 
YÖNELİK FAŞİST SALDIRILAR 


AÇILMALIDIR 


mış, fakat bir yılda okulu 6 ay kapatarak 8000 öğrencinin toplam 4000 yılını gaspetmiştir. 

Faşistler ve gerici İTÜ senatosu, ilerici İTÜ öğrencilerinin haklı mücadelesini durduramayacaktır. İlerici, demokrat asistanlar ve öğretim görevlileri bizimledir. 


YAŞASIN DEMOKRATIK ÜNİ-VERSİTE SAVAŞIMIMIZ 

FAŞISTLER VE GERİCİ ITü - SENATOSU BİZİ YILDIRAMAZ. 
İlerici ITÜ'lüler. 


İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK e 


SAYFA: 4 


TÜM SOSYALİST,DEMOKRATİK SOLCU 


KARŞI BİRLEŞİN! 


EGE ÜNİVERSİTESİ 

AÇILDI. 

(YG IZMIR BÜROSU) 

Ege Üniversitesi, 18 Ekim 
1976 günü törensiz bir şekilde, 
yeni öğrenim yılına girdi. Ege Üniversitesi'ne bağlı bazı fakültelerde, anti-faşist, ilerici-yurtsever gençler çeşitli forumlar düzenleysrek demokratik taleplerini bir kez daha haykırdılar... 

E.Ü. ZIRAAT 

FAKÜLTESİ'NDE FORUM. 

İlerici, yurtsever gençlerin kararlı, tutarlı politikaları sonucu, işçi sınıfına ters Maocu ve goşist sapık akımların alabildiğine tecrit edildiği fakültelerden biri olan, E.Ü. Ziraat Fakültesi'nde 
18 Ekim günü, saat: 9'da geniş 
öğrenri kitlesinin katıldığı bir «forum» düzenlenmiştir. 

Çeşitli, (o akademik-demokratik sorunların ve örgütlenme sorununun dile getirildiği toplantıda, Türkiye'deki son siyasal gelişmelere de değinilmiştir. 

Devrimriler için yapılan saygı duruşundan sonra konuşan bir yurtsever öğrenci özetle şunları söylemiştir: «Türkiye tarihi günler yaşıyor. Yiğit işçi sınıfımızın «MC»ye ve «DGM»ye karşı şanlı direnişi ulusal ve uluslararası boyutlara ulaştı. İşçi sınıfının tek demokratik, sınıfsal sendikal örgütü DİSK'in, «Genel Yas» çağrısına yurt düzeyinde onbinlerce Işçi yanıt verdiler... Direniş, tüm ulusal demokratik güçlerin işçi sınıfına daha çok güvenmesini ve DİSK çevresinde kenetlenmesini getirdi. Bu durum, «demokratik Cephewnin oluşumunda önemli bir öncü adım oldu. Cephe'nin ön koşulu olan «işçi sini- 


fının birliğinde doğrudan, eylem 


içinde somutlandı... «Önümüzdeki günlerde, demokrasi savaşı- 


mının yeni boyutlara ulaşacağını, gericifaşist karması MC'nin alaşağı edilmesi ve yerine, «Halktan yana, Woa demokratik» bir iktidarın aşına gelmesi, tüm ulusal demokratik güçlerin eylem birliklerini sürdürmeleri ve güçlendirmeleri gerektiğini ide vurgulayan konuşmacı, sözlerini şöyle tamamlamıştır:... 
«llerici-yurtsever gençlik, işçi sınıfının tarihsel şanlı direnişi boyunca, işçi-gençlik dayanışmasını gerçekleştirme yolunda, canla-başla çalışmıştır. Tüm yığınsal 

erde, azimle, inançla, «Gençliğin Yolu, işçi Sınıfının Yoludur» belgisini haykırmıştır... 
Yaşasın tüm, «sosyalist, demokratik solcu, ilerici gençliğin» eylem birliğil..» 

Duvarların, «Yaşasın DİSK», «Gençlik, Ulusal ve Sosyal Kurtuluş Mücadelesinde Halkımızın Yanındadım, o «MC'ye HAYIR», «Gençliğin Yolu, İşçi Sınıfının Yoludum, «Faşizme Geçit -Yok» pankartlarıyla donatılmış olduğu ve kürsünün arkasındaki tahtada, «Faşizme, emperyalizme, gericiliğe, militerizme, O şövenizme karşı tüm sosyalist, demokratik solcu gençler birleşinin yazısı- nın bulunduğu salonda, «YAŞA-SIN DİSK» ve «Faşizme Geçit Yok» belgileriyle kürsüye gelen diğer konuşmacılar geçen dönemin akademik-demokratik kazanımları, yeni dönemdeki somut hedefleri ve bu doğrultudaki savaşımın örgütlü olmadan geçeceğini vurgulayarak, «Ziraat Fakültesi Öğrenci Derneği'nin DGM 


tarafından kapatılmasını protesto etmişler, yasadışı mahkemelerin, kararlarının da yasal olmadığını belirtmişlerdir. Forum, diğer fakültelerden gelen Maocu bozguncuların tüm engellemele- 


faşist saldırılara karşın, İŞÇİ SINIFIMIZ DİSK'İN BAYRAĞINI GÖLGÜK'TE DE DALGALANDIRACAKTIR 


Önümüzdeki günlerde, Gölcük Askeri Tersane'sinde, DİSK'e katılma kararı alan Aster-İş Sendikasıyla, sarı Petrol-iş Sendikası arasında referandum yapılacaktır. Yine Petkim tesislerinde de Petkim-İş ile, Petrol-İş arasında referanduma o başvurulacaktır. 


İşçi sınıfımızın devrimci sendikal örgütü DİSK'in, gelişmesini, işçi sınıfımızın birliğini gerçekleştirmesini engellemeye çalışan işbirlikçi burjuvazi, çeşitli saldırılar tertiptiyor, bunun için de faşist komando çetelerini" kwlanıyor. Böylelikle işçilere gözdağı vererek korkutmaya, yıldırmaya çalışıyor. Amaçları, işçileri yılgınlığa, umutsuzluğa sevkedip, DİSK'te birleşmelerini önlemektir, 


Bu yıldırma kampanyası için, Gölcük'e dışarıdan çok sayıda faşist komando getirtilmiştir. Bu 


dışarıdan getirtilen MHP'li çeteler, 29 Ekim günü bildiri dağıtmaya kalkışmışlar, almak istemeyenlerin üzerine tabanca ve bıçaklarla saldırmışlardır. Olay sırasında bir işçi feci şekilde dövülmüş, polis ise olaya seyirci kalmıştır. Daha sonra olayı protesto eden işçilere ve İlerici gençlere, komandolar tekrar saldırmışlar ve bir genci dövmüşlerdir. Ülkü ocağı Başkam Adnan Özdere olayda, işçilere ve gençlere tabanca çekmiş, polislere 


dövülen genci karakola götürmelerini emretmiştir. 


rine rağmen, ant içilerek sona ermiştir... 


Forumdan sonra, gazetemize bir açıklama yapan «forum dü- 


zenleyicileri» şunları söylemişlerdir: «Maocular, İlerici gençliğin birliğini parçalamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar, yapıyorlar. Konuşmalarında, çeşitli (o yayınlarında gericilerden, faşistlerden çok İlericilere ve onların örgütlerine saldırarak küfrediyorlar. (o Öyleki, Fakültemize yapıştırılmış olan, «Türkiye Gençliğinin, Şili gençliği ve halkıyla (o deyanışmaları belirten» pullara gözleri dönmüş bir şekilde saldırdılar. Olay çıkartmak için ellerinden geleni yaptılar. 
Aslında biz bunlara pek şaşmıyoruz da. Çünkü, bütün dünyada, Şili'yle dayanışma gösterileri yapılırken, Çin'deki Mao'cu klik Şili halkının tüm gücüyle lanetlediği, faşist Şili Cuntasının generaller çetesi ile kolkola yeni anlaşmalar imzalıyorlar, ilişkilerini (o sürdürüyorlar. Dünya çapında tecrit olan Maocular ülkemizde de işçi sınıfımız arasından tecrit olmuşluğunun sor, çırpınışlarını üniversite gençliği 


işçiler ve İlerici gençler, saldırıları protesto ederek, «Yaşasın DİSK», «Faşizme Geçit Yok», 


«Bağımsız Türkiye» sloganları ile Aster-İş Sendikasının önüne gelmişlerdir. Aster-İş Şube Başkanı yaptığı konuşmada: 

«Bu olaylar önceden hazırlanan kışkırtma olaylarıdır. İşbirlikçi burjuvazi, Seydişehir ve Tariş'te oynadığı oyunu, Gölcük'lü Tersane işçileri üzerinde de oynamak istiyor. Tahriklere kapılmamak, olayları disiplinli ve örgütlü bir biçimde göğüslemek gerekir.» demiştir. 


Bütün bu saldırılara, tehditlere, terör uygulamasına karşın, işçi (o sınıfımız Gölcük'te de DİSK'in bayrağını dalgalandıracak, İşbirlikçi burjuvazinin yeni bir Seydişehir ve Tariş yaratmasına olanak tanımıyacaktır. 


arasında yapıyorlar. Fakültemiz- de de, «tüm sosyalistlerin, demokratik solcuların, gençlerin, faşizme ve emperyalizme karşı» eylem birliğinden yana olan tüm kitle, Maocuların bölücülüğünü açıkça gördüler ve nefretle kınadılar... Başka fakültelerden, fakültemize gelerek yaptığımız forum'u engellemek üzere, «turistik gezi» yapan bu bozguncu gurup, fakültemizdeki ilerici birliği kıramadılar!..» 

TIP FAKÜLTESİ'NDE FORUM 

E.Ö. TIP Fakültesi'nde de aynı gün, Tıp Fakültesi'nin ilerici- yurtsever gençleri tarafından bir forum düzenlenmiştir. Amacı, Tıp Fakültesi'nde yeni dönemde. yapılacak olan çalışmaları kitlelere anlatmak, çeşitli akademik-demokratik o istemleri açıklamak olan bu forum önce «polis», sonra da «Maocu'lar» tarafından engellenmek istenmiştir... 

Forum'un 


yapılacağı anfide 


toplanmak isteyen, geniş bir öğrenci 


kitlesini, polisin engelle- 


İLERİCİ GENÇLER, FAŞİZME VE GERİCİLİĞE 


mek istemesi üzerine, kalabalık topluluk tüm engellemelere rağmen kararlı bir şekilde forum'u başka bir yerde yapmak üzere toplanmışlardır... 

Forum ilerici-yurtsever gençler tarafından açılmış, «Faşizme Geçit Yok», «Yaşasın DİSK» belgileri arasında konuşmalar yapılmıştır. Bunun ardından, Meo'cu hainler çeşitli sloganlarla, faşistler gibi, burjuva temsilcileri gibi, Halil Tunç'lar gibi, İşçi sınıfının tek demokratik sınıfsal örgütü DİSK'e, ilericilere küfretmişlerdir. DİSK ve İlerici Gençler hakkında, burjuvazinin pek rağbet ettiği türden açık ihbarlarda bulunmuşlardır. 
Mao'cu (o sapıkların bu türden haykırışları en geniş kitleler tarafından, şiddetle lanetlenmiş ve «Yaşasın DİSK» belgisi sık sık haykırılmıştır. 

Eğer tüm fakültelerde olduğu gibi, Tıp Fakültesinde de öğrenciler, Maocu'ların karşı-devrimwİçyüzlerini bir kez daha görmüşlerdir. 


DİSK genel temsilciler meclisi ve olağanlistü genel kurulu toplandı 


Egemen güçler işçi sınıfının savaşımını boğmak İçin çok yönlü saldırıyor. Bir yandan faşist militanları. TUSİAD'ı, MESSİ, Sanayi Odalarını kullanıyor. Diğer yandan maocuların, goşistlerin işçi sınıfına ters, bozguncu eylemlerinden yararlanıyor. Besleme, gerici basın Kemal Türkler'in şahsında DİSK'in birliğine yönəlik karalama kampanyasını sürdürüyor. Bu girişim, İşçi sınıfı ile sendikal yöneticilerini karşıkarşıya getirmeye yöneliktir. 
Egemen güçlerin devrimci sendikaları bölmek, ekonomik yönden çökertmek için 1 milyar liralık «Lokavt ve Dayanışma Fonu» kurduğu da bilinmektedir. Tüm bu girişimleri boşa çıkartmak için işçi sınıfı dayanışmasını ve birliğini sağlamak zorundadır. 

işte bu nedenle işçi sınıfımızın devrimci sendikal örgütü DİSK burjuvazinin «Dayanışma fonuna» karşılık kendi dayanışma fonunu kurmak ve birliğine yönelik saldırıları -boşa çıkarmak için Genel Temsilciler Meclisini toplantıya - çağırmıştır. 23/10/ 
1976 günü Spor ve Sergi Sarayında toplanan DİSK Genel Temsilciler Meclisi; Dayanışma fonunu kurmak ve geliştirmek kareri almıştır. Karar metninin bir bölümünde şöyle denilmektedir: «DİSK'i DİSK yapan tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesiyle, yönetim ve tabanın uyumlu birliğidir. Bu birliğin bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. 

Amacımız daha güçlü bir DİSK'tir. Gün safları sıklaştırma, birliğini pekiştirme günüdür. Keskinleşen sınıf mücadelesinde bizi bekleyen yeni görevlerin başında her türlü saldırıyı kararlılıkla göğüslemek var. Zafer birlikten geçiyor.» 

Yine aynı doğrultuda olağanüstü olarak toplanan DİSK Genel Kurulu DİSK Dayanışma Fonunun kurulup geliştirilmesi, DISK bölge temsilciliklerinin kurulması, DİSK ödentilerin hayat koşullarına uygun bir seviyeye getirilmesi kararı almıştır. Bu kererların işlerlik ‘kazanabilmesi için DİSK âna tüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını, oybirliği ile kabul etmiştir. 

Genel kuruldan DISK daha güçlü, daha bilinçli olarak çıkmıştır. Alınan kararların hayata geçirilmesi ile daha da güçleneçektir. 


m De TA 
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İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK 


savaşımın iginde 


(IYG Izmir Bürosu Bildiriyor) 

Izmir'in Karabağ'lar semtinde bulunan, 225 işçinin (o çalıştığı, «TEBA» Isıtma - Soğutma Klima Sanayii ve EN-TE Koll. Şti. (Ratkon) Radyatör fabrikasında, greve giden yiğit işçilere karşı, patron LOKAVT uygulamasına geçmiştir. Sizlere konu ile ilgili olarak «TEBA» işçileriyle yaptığımız konuşmayı sunuyoruz. 

— Toplu sözleşme görüşmeleriniz ne zaman başladı, talepleriniz nelerdir? 

— Toplu sözleşme görüşmelerimiz 15/Temmuz/1976 günu başladı. Biz işçiler, birinci yıl 60.— TL, ikinci yıl 60.— TL ücret zammı, yine birinci yıl 90.— TL, Ikinci yıl 90.— TL prim ve bazı sosyal haklar istedik. İşveren en doğal ve zorunlu isteklerimizi görüşmelerde kabul etmedi. Uyuşmazlığa gidildi. Bu böyle olunca sendikamız Maden - Iş, Bölge Çalışma Müdürlüğü- ne başvurdu. Uzlaştırma Kurulu' da 40 - 40 ücret zammı, 90-90 ikramiyeyi karar altına aldı. Bu durumu bizler, tüm değerlerin yaratıcıları, kabullenemezdik. Sınıf gücümüze, devrimci sendikamıza, birlik ve dayanışmamıza güvenerek, mücadele bayrağını yükselttik. Sendikamız GREV kararı aldı. Bu arada patron LO KAVT ilan etti. Böylelikle bizler, TEBA ve RATKON işçileri olarak sokağa atılmış olduk. 

— Greviniz sırasında sınıfsal dayanışma gereği, diğer fabrikalardaki sınıfdaşlarınızdan destek ve yardım görüyormusunuz? 

— İşçi sınıfının tüm dünyadaki mücadele geleneğinin en önemli (o özelliklerinden biri de hiç kuşkusuz, «dayanışma eylemleri» ve girişimleridir. Türkiye'de de işçi sınıfı dayanışması gelişmektedir. İşçi o sınıfımız elbette, DAYANIŞMA ve SEM-PATI GREVİ hakkını da söke söke alacaktır. Bizim grevimize 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Yiğit Teba İşçileri: 


TÜRK-İŞ'e Bağlı Sendikalara Üye İşçi Arkadaşlar Sendikasız işçiler yoksul köylüler 
DISK in yürüttüğü 


Birleşiniz! 


de, sendikadan gelen grev yarcımının dışında, grevde bulunan TOKEZ'li işçi (o kardeşlerimizle, ETAP işyerinde çalışan sınıfdaşlarımız, maddi ve manevi destek oldular. 

— Fabrikanızda kaç işçi ça- 


lışıyor? Ve patron hangi tarih- 


te Lokavt Ilan etti? 

— 20 Eylül günü İşverenin Lokavtı ile dışarı atıldık. Aynı gün greve çıkma gününe iki gün kala, RATKON'lu işçi kardeşlerimiz de sokağa atıldılar. Aslında, Lokavt sosyal bir SUÇTUR! 
Bir çok kapitalist Ülkede Lokavt yapmak suç sayılmaktadır. Türkiye işçi sınıfı kazandığı demokratik mevzilere, «Lokavtı kaldırtarak» bir yenisini daha ekleyecektir!.. Fabrikamız TEBA A.Ş. 
de 200 işçi, Ratkon'da ise 25 işçi çalışmaktaydı. Arkadaşlarımiz arasında birlik ve dayanışma sarsılmaz bir biçimde sürmektedir. Haklı davamızda arkadaşlarımız, sonuna dek kararh. Grev'de pek aksayan yönlerimiz yok. Arkadaşlarımız proleter kararlılığı ve disiplini içindedir. Ve bilinçlice, grev komitesinin ve sendikamızın kararlarını uyguluyorlar. Eylemimiz sırasında arkadaşlarımız daha da bilinçleniyorlar. 

— DİSK'in tüm yurt çapında, DGM'ne ve MC'ye karşı llen ettiği «Genel Yas» hakkında nele: düşünüyorsunuz? 

— Konfederasyonumuz DİSK in MC düşürülünceye kadar ilan ettiği «Genel Yas» kararını çok olumlu bulduk ve coşkuyla kar-Şıladık. Yurdun dört bir yanından işçi sınıfımız, işini bırakarak yanıt verdiler ve yarım milyona varan bir işçi kitlesi eylemleriyle ve gösterileriyle haykırdı: «DGM'NE HAYIR», «MC'YE HA-YIR», «FAŞİZME GEÇİT YOK», 


Eylül 1976 Türkiye İşçi sınıfının tarihine yazılacak şanlı bir sayfadır. Türkiye işçi sınıfının, gerici-faşist karması MG'ye ve işbirlikçi burjuvazinin başta işçi sınıfımız olmak üzere, emekçi halkımıza ve ilerici güçlere baskı aracı olan DGM'ne karşı somut ve gurur dolu, örgütlü bir direnişidir. Bu eylem sayesindedir ki artık hepimiz, neyin ne olduğunu, kimin kimden yana olduğunu gördük. Türk - İş'in Tunç-Şide kliğinin en iğrenç yanlarını gör dük. DİSK'in eylemine çamur atan «sosyalist(Ii)» geçinen oportünistleri, Maocu kerşi-devrimci hainlerin somut tutumlarını,’ bözguncu tavırlarını apaçık gördük, öğrendik. 
demokratik güçler, bu ve bunun paralelindeki eylemlerle, «DGM' NE GEÇİT VERMEDİ». DİSK'in 
MC düşürülene kadar «Genel Yas» kararı tüm yurtta devam ediyor. Bizlerde bunu sonuna kadar destekliyoruz. 

— TÜRK-IŞ'in başındaki Tunç-Şide kliğinin ihanet çizgisine, patron yanlısı tutumuna karşın, Türk-iş bünyesindeki işçilerle, 


DİSK üyesi işçilerin eylem birliği hakkında ne diyorsunuz? 


Kapıcı Kaloriferci İşçi Arkadaşlar: 


Yaşanası Bir Dünya için Mücadele 


Edelim 


DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası, Anadolu Yakası Kapı ve Keloriferciler Şubesi yöneticilerinin gazetemize yaptıkları açıkleamada, genel olarak Türkiye'deki kepıcıların içinde bulundukları zor yaşam koşullarını ve sorurlarını şöyle dile getirmişlerdir: 

«Genellikle büyük apartmanların havasız, dar, güneş görmeyen, kalorifer dumanıyla içiçe olan bodrum katlarında yaşantılarını sürdürmek için mücadele eden kapıcıların dertleri bir günün 24 saati sürer gider. Kanunen bir iş gününün 8 saat ola- 


rak belirlenmesine karşın, söz konusu kanun bir çok yerde olduğu gibi kapıcılar içinde uygulanmaz. Apartmanların ve sakinlerinin tüm işlerini görmesi gereken kapıcı, bu işlerin üstesinden tek başına gelemez. Gelmesine de olanak yoktur. 

Bu nedenle karısını, çocuklarını da işe koşmak zorundadır. Bunun içindir ki, kapıcıların çocukları, düşünen; gencecik beyinleri İle cahilliğin içine itilir. Apartman sakinleri ve çocuklarınca aşağılanırlar. Onlarla ıoyun oynamalarına bile izin verilmez.» 

Sendika temsilcisi bu açıklamalardan sonra tüm kapıcılara 


şu çağrıda bulunmuştur: «Kapıcı-kaloriferci arkadaşlar! Seni aşağılayan 24 saat ailenle birlikte çalışmana karşılık yine de memnun olmayan işverenlerine karşı birlik ol Sınıfdaşlarınla birlikte ulusal ve sosyal kurtuluş savaşiımına omuz ver. Devrimci sınıf ve kitle sendikal örgütün DISK’ te saflarını sıklaştır. e Yaşanası bir dünyaya ulaşmak için mücadele edelim. Ekmek, gül ve hürriyet günleri, unutmayalım ki ellerimizdedir. 


YAŞASIN -IŞÇİ SINIFININ BIRLIĞI. 

YAŞASIN DİSK 

YAŞASIN GENEL-IŞ» 


İşçi sınıfımız ve tüm. 
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— Biz DISK üyesi işçiler olarak, TÜRK-İŞ içindeki- işçilerle her zaman eylem birliğinden yanayız. Biz işçi sınıfının birliğini istiyoruz. İşçi sınıfının ekonomik ve siyasal sınıfsal tavırları ortak noktalarda birleşmektedir. Bu birleşmeyi sendikal alanda; değil Türk-İş'in satılmış yöneticileri, hiç bir güç engelleyemeyecektir. Türk-İş üyesi sınıfdaşlanmz SARI SENDİKA ZİNCİRİ- 
NI KIRACAKLARDIR! Türk-iş'in yöneticileri elbet birgün yaptıklarının hesabını ödeyeceklerdir. 
— Işçi sınıfına ters, maocu ve goşist gkimlar hekkında da görüşlerinizi öğrenebilirmiyiz? 

— Türkiye işçi sırıfı ve onun bir parçası olan TEBA işçileri, tüm dünyadaki sınıfdaşları gibi ertik dostla, düşmanı ayırdediyor. Aramıza maocu ve goşist unsurları ve onların temsilcilerini kesinlikle almıyoruz. Bunlar devrimci maskesi altında işçi sınıfı içine sızmaya çalışan hainlerdir. Izmir'de bir zamanlar sendikalaşma hareketi sürdüren «Osman Malaklar» (Borsan) fabrikasındaki işçiləri ihbar edenler bunlardır. İstanbul'da DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikasına karşı Sarı Kauçuk-İş Sendikasında çalışıyorlar. Yaptıkları miting ve 


lar. 


durumu şöyle anlatmıştır: 


Yaşasın DISKI» 


İzmir Duyallar 
Matbaası /şçileri: 
“Sendikal Mücadelemi. 


Zafere Dek Sürecek !” 


(IYG Izmir Bürosu Bildiriyor.) 

Işçi sınıfımızın demokratik hak ve özgürlüklerini korumak Için verdiği savaşım İleri boyutlara ulaşırken, işbirlikçi burjuvazi aralıksız saldırıyor. Yığın yığın işçiler işten çkarılıyor- 


Izmir'de kurulu Duyallar Matbaası'nda da, DİSK'e bağlı Basım-İş Sendikasına üye oldukları için 24 işçiden, beşi işten çıkarılmışlardır. Yasadışı olarak işten atılan bir İşçi bu. 


«Ben bir yılı aşkın süredir bu matbaada çalışıyordum. 
Günde en az 12 saat çalıştırıldığımız ve çeşitli haklarımızdan yoksun olduğumuz için birleşerek, devrimci bir sendikada örgütlenme kararını aldık. Tüm arkadaşlar DİSK'e bağlı Basım-İş Sendikasını seçerek, üye olduk. Toplu sözleşme görüşmelerine oturacağımız sırada patron sendikaya üye olduğumuzu öğrendi ve sendikadan ayrılmamız için işyeri müdürü 'Yusuf Çiftçi' aracılığı ile bize tehditler savurdu, hakaretler etti. Arkadaşlarımızı zorla, baskıyla, sendikadan istifa ettirdiler. Istifa etmemeye kararlı olan bizleri, yani üç işçi ve İki çırağı, kıdem tazminatlarımızı bile ödemeden işten çıkardı. 

Her ne pahasına olursa olsun, Duyallar Matbaasında sendikalaşma savaşımımız başarıya ulaşacaktır. 

Yaşasın İşçi Sınıfı'nın Dayanışması 


tek demokralix- devrimci sendikamız O9İSK'e küfredenler yine bunlardır. Örnekler 


yürüyüşlerde 


çoktur. —İhanetlerinin belgeleri ayyuka çıkmıştır. Tek barınakları olan üniversitelerde de tutunacakları yer kalmayınca, «Gençliğim Yolu İşçi Sınıfının Ulusal ve Sosyal Kurtuluş Yoludur» -diyen  İlerici-Yurtsever gençlere de saldıran bunlardır. Dünya sosyalist sistemine ve ilerici devrimci güçlerine küfredenlere aramızda yer yoktur! 

— Gazetemiz aracılığıyla, llerici-yurtsever gençliğe, ilerici kamuoyuna ileteceğiniz bir mesej var mı? 

— Evet var. «Türk-İş'e bağlı sendikalarda üye İşçiler, sendikasız işçiler, yoksul köylüler, DİSK'in yürüttüğü (o savaşımın içinde birleşiniz! 


YAŞASIN BARIŞ-BAĞIMSIZ- 
LIK - DEMOKRASİ - TOPLUMSAL İLERLEME VE SOSYALİZM SA-VAŞIMIZ. 

YAŞASIN IŞÇİ o SINIFIMIZIN DEVRİMCI SENDİKAL BİRLİĞİ, 

YAŞASIN TEBA VE RATKON İŞÇİLERİNİN (YİĞİT MÜCADE-LESI. 

YAŞASIN DISK!.. 


S 


19-24 Temmuz 1976 tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'da Kalıcı Bariş, Güvenlik; Işbirliği ve Toplumsal ilerleme için Avrupa Gençlik ve öğrenci Toplantısı yapıldı. Toplantıya DDGF ve UÖB dışında bir çok uluslararası, ulusal ve bölgesel örgüt katıldı. Toplantı sonunda açıklanan ve yeni yayınlanan bildiriyi okuyucularımıza sunuyoruz. 

I — 1) Kalıcı barış, güvenlik, işbirliği ve toplumsal ilerleme için Avrupa gençlik ve öğrenci toplantısı, 19-24 Haziran 1976 tarihleri arasında Polonya Halk Cumhuriyeti Başkenti Varşova'da yapıldı. Toplantıya 31 Avrupa ülkesinden gelen uluslararası, bölgesel ve ulusal gençlik ve öğrenci örgütleri temsilcileri katıldı. Ayrıca Avrupa dışı ülkelerden de gözlemciler toplantıda yer aldı. 

2) Gündem 5 ayrı Komisyonda tartışılan aşağıdaki konuları içeriyordu; 

I — Avrupa'daki politik ortamın gelişiminin değerlendirilmesi ve kıtadaki bu olumlu sürece gençlerin ve öğrencilerin katkısı ve güçlendirmeleri. 

I — Avrupanın Güvenlik ve İşbirliği Konferansı ilkelerinin güçlendirilmesi ve her alanda barış, güvenlik, silahsızlanma ve işbirliği için savaşımda gençlik ve öğrenci örgütlerinin rolü, 

IN — Avrupa'daki gençler ve öğrencilerinin politik, toplumsal ve ekonomik 


görünümleri gençleri ve öğrencilerinin toplumsal ilerleme için savaşımı. 
IV — Uluslararası dayanışma ve iş- 


birliğinde Avrupa gençlik ve öğrenci örgütleri, gençlerin ve öğrencilerin faşiz- 


me gericiliğe karşı savaşıma katılmaları. 
V — Avrupa gençleri ve öğrencileri- 


nin işbirliği ve ortak eylemleri, BM sistemi içinde gençlerin ve öğrencilerin karşılıklı anlayış ve işbirliğini güçlendirici etmen olarak gençlik ve öğrenci turizmi, değişimler, boş zaman aktiviteleri. 

3) Aşağıdaki başlıklar altında iki özel seminer düzenlendi. Yüksek öğrenimin demokratikleştirilmesi, emekçi halkın çıkarlarına ve barışa hizmet eden eğitim, bilim, mesleki eğitim gibi hakları için savaşımın bütünleyici bir parçası olan konularda Avrupa gençlik ve öğrencileri ve eylemleri —Çocukların eğitim, toplumsal ve kültürel aktivite haklan; barış, güvenlik, işbirliği ve toplumsal ilerleme açısından eğitim; çocuk örgütlerinin işbirliği. 

4) AGÖT programı İspanya halkı ve gençliğiyle dayanışma oturumu da içermekteydi. 

Il — 5) AGÖT iki Geniş Hazırlık Toplantısı ve değişik politik, ideolojik, kültürel ve dini eğilimleri temsil eden gençlik ve öğrenci örgütleri temsilcilerinin arasında büyük ölçekte südürülen görüşmeler sonucu hazırlanmıştır. 

6) Değişik gençlik ve öğrenci örgütleri temsilcileri arasında düşünce değişimine olanak verdiği için Avrupa Gençlik ve Öğrenci Toplantısı derin karşılıklı anlayışı olanaklı kılmış ve Avrupa nın kalıcı barış, güvenlik ve işbirliği kıtası haline geçmesini amaçlayan ortak eylemler için dikkatli, özenilmiş öneriler getirmiştir. 

7) AGÖT'e katılanlar Toplantının amacının Avrupa'daki politik ortamın gelişimini değerlendirmek, yapıcı bir destek 


olmak ve kıtadaki olumlu sürecin güç- 


lenmesi için olanaklı tüm yolların, her şeyin üstünde Avrupa Barış ve Işbirliği Konferansının kararlarını tam, bütünleyici, yaratıcı şekilde üstlenmek olduğunu ifade ettiler. 


8) AGÖT'nin Avrupa gençliğinin, diğer kıtaları arış, ulusal bağımsızlık, demokrasi, toplumsal ilerleme, eşit uluslararası, politik ve ekonomik ilişkiler, insan hakları, gençlik hakları için savaşım veren halkları ve gençleri ile dayanışma ve işbirliği gibi büyük bir amacı da vardı. Toplantı Avrupa Gençlik ve öğrenci örgütleri arasında işbirliğini geliştirmede önemli bir aşama oldu. 

Ii — 9) Toplantı'ya katılanlar uluslararası durumdaki son olumlu değişiklikleri iyi karşıladı ve odetantın ve işbirliğinin tüm ülkeler arasındaki ilişkilerin niteliği olması yolunda İlerleti!- mesini desteklediklerini açıkladılar. Katılanlar bu değişikliklerin detantı, uluslararası sorunların çözümünde, tüm ülkelerin eşit katılmasıyla ve soğuk savaş sonuçlarının ortadan kaldırılmasıyla evrensel bir süreç yapmaya temel olacağını belirtti. 

10) Kıtamızdaki süren olumlu gelişim, devletler arasındaki ilişkilerde egemenlikten doğan haklara saygı, tehdit ve zor kullanımından kaçınma, sınırların dokunulmazlığını, devletlerin toprak bütünlüğü, anlaşmazlıkların barışçı çözümü, içişlerine karışmama, insan haklarına ve düşünce, inanç, din özgürlüklerine hallikarın kendi kaderlerini tayin hakkına, devletler arası işbirliğine ve uluslararası yasalara güven, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Sonuç Belgesi kararlarının ruhunda ve ışığında temelleneceğine inancı güçlendirmiştir. 

11) Bu gelişimde Avrupa gençliği ve öğrenci örgütleri önemli rol oynuyor. 
Bir tarafta Federal Almanya, öbür tarafta Sovyetler Birliği ve Polonya Halk Cumhuriyetinin arasındaki anlaşmayı olumlu karşıladılar ve desteklediler. Helsinki’ de yapılan Avrupa Gençlik Güvenlik ve Işbirliği Konferansı 1972 gibi gelişen geniş işbirliği ve ortak eylemler kıtadaki barış ve güvenlik savaşımına ve Avrupa'da güvenlik ve işbirliği için bir konferans düzenlenmesine etkili oldu. 

12) Çeşitli politik, toplumsal ve kültürel eğilimdeki gençlik ve öğrenci hareketlerini temsilen, toplantıya katılanlar Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansının olumlu sonuçlarının, Avrupa'nın kalıcı barış ve uluslararası detant için çabelarını güçlendirmek arzularına yeni bir aşama getirdiği, yeni olanaklar verdiği düşüncesindeler. 


13 — Onlar tüm ülkeleri — Sonuç 
Belgesinin imzacılarını; Konferansta benimsenen düşüncelerin yaşama geçirilmesine aktif olarak katılmaya, etkili işbirliğinde bulunmaya çağırıyorlar. 

IV — 14 — Olumlu değişikliklerin yanında, toplantı Avrupa'nın karşıt askeri blokların varlığını da kapsayan politik, ekonomik ve toplumsal olarak bölünmüş olduğuna dikkat çeker. Bu durum, silahlanma yarışı ve diğer çözüm bekleyen sorunlar gibi, detant sürecini tehlikeye sokuyor ve etkisini sınırlıyor. 
Katılanlar, olumlu gelişimin osağlamlaştırılmasına katılımlarındaki kararlılıklarını açıklamalarına rağmen, aynı zamanda Avrup'da garanti edilmiş barış ve güvenliğin yolunda engeller olduğunun far- 


kındadırlar. Katılanlar silahlanma masraflarının azaltılması, askeri (o blokların kaldırılması, genel ve tam silahsızlan. 


ma ve Avrupa ülkeleri arasındaki işbiı liğini geliştirilmesi için kesin ve somut adımlar atma gereksinimini vurguluyorlar. 

15 — Toplantıya katılanlar detantın 
askeri ve politik görünümleri arasındaki ayrılmaz ilişkiyi vurguladılar. Detantın 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kalıcı barış, güvenlik, işbirliği 


şimdiki güçlerinin askeri alanda da silahlanma yarışına son vererek, nükleer silahsızlanmayı da içeren genel ve tam bir silâhsızlanmayı kuvvetlendirmek görüşünü silahsızlanma ve kendilerini ilgilendiren güvenlik sorunlarına karar vermenin tüm ilgili ülkelerin eşit koşullarda katılımıyla gerçekleşmesi düşüncesini açıkladılar. Bu amaçla küremizde- 


ki olumlu girişimlere, özellikle şu konu-* 


lardaki görüşmeler desteklenmelidir. 

— ABD ve SSCB arasında stratejik silahların sınırlandırılması (SALT) 

— Nükleer denemeler üzerine kesin yasak, 

— Yeni biçim ve sistemlerde kitle im- ha silahları icadının ve üretiminin yasaklanması. 

— Kesin olarak ortadan kaldırılmalarını da içermek üzere kimyasal silahların kullanılmasını yasaklayan var olan kısıntıların güçlendirilmesi, 

— Askeri amaçlarla doğa ve iklimin etkilenmesinin yasaklanması, 


— Orta Avrupa'da askeri kuvvetlerin azaltılması, 
— Nükleer silahlardan arındırılmış 


bölgelerin oluşturulması, 

— Uluslararası ilişkilerde zor kullanımı ve tehditten kaçınılması için uluslararası anlaşmanın sonuçlandırılması, 

— Yabancı üslerin kaldırılması, ilgili ülkelerin halklarının egemen kararlariyla açıkladığı istekler ve çıkarlar doğ- 


rultusunda, anlaşmalar temelinde aske- . 


ri birliklerin çekilmesi. 

16 — Katılanlar diğer yapıcı girişimlerde olduğu gibi Dünya Silahsızlanma Konferansı toplanması girişimlerini Birleşmiş Miletlerde silahsızlanma tartışmalarını desteklediklerini açıklarlar. 

17 — Dünya çapında silahsızlanma gereklidir; çünkü, açlık; sorunları, az gelişmişlik, yaşam koşullarının kötüleşmesi büyük kaynakların silah yapımına harcanmasına izin vermez. Katılanlar bu 


kaynakların ulusların yaşam standartlarının yükseltilmesi, insanlığın hala karşısında olduğu yoksulluk, açlık ve cehaletin ortadan kaldırılması, insanlığın kültür, eğitim ve sağlığının geliştirilmesi amacında kullanılmasını gerektiğine inanırlar, 

18 — Avrupa Güvenlik ve işbirliği 
Konferansı sonrası gelişimler 1977 Belgrad toplantısının Avrupa ülkeleri arasında devam eden işbirliğinin geliştirecek, kıtadaki detantın bütünleyecek nitelikte olacağını ümit etmek için iyi ve olumlu nedenlerdir. 

19 — Avrupa'da ekonomik ilişkilerdeki engel ve sınırlandırılmaların kaldırılması, ekonomik alanlarda ve karşılıklı yarar ilkesine göre, insan çevresinin korunması, taşıma gibi ortak programların yürütülmesi, bilimsel araştırmalarda işin rasyonel bölümünü ve işbirliğini diğer biçimleri tüm ulusların yararınadır. 

20 — Toplantıya katılanlar Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Konferansından sonra kültür, eğitim, bilgi değişimi, turizm ve insan İlişkileri alanlarında Avrupalı işbirliğinin gelişmesini olumlu karşılarlar. Karşılıklı yarar ilkesi temelinde bu tür işbirliğinin daha geliştiril- ` mesi için çağırıda bulunurlar. 

V — 21 — Katılanlar, toplumsal ilerleme hedefleyen olumlu sürecin sağlamlaştırılması savaşımının aynı zamanda gençliğin ve öğrencilerin ve onların örgütlerinin dayanışmasını ve, kalıcı barış, güvenlik, işbirliği ve toplumsal ilerlemeyi olumlu etkiliyeceği konusunda anlaşmaya vardılar. 

22 — Katılanlar bazı Avrupa ülkelerinde süren ekonomik krizin genç kuşağın yaşama ve çalışma koşullarına etkileri üzerindeki endişelerini açıkladılar. Bu krizin en ciddi etkisi özellikle gençler arasında işsizliğin çoğalması ve hızla yaşamın pahalılaşmasıdır. Bu durumda, öğrencilerin ve gençlerin, ayrıca da bir bütün olarak ulusların, çokulusu şirketler tarafından sömürülme- 


.leri gelişen ciddi bir sorun olarak gö- 


rülmüştür. \ 

23 — Ketılanlar var olan güçlüklerin 
üstesinden aelmek için sendikaların, gençlik ve öğrenci örgütlerinin ve diğer güçlerin ortak amaçta ve biçimde çalışmalarını gerekliliğini vurguladılar. Onlar aynca, ulusal azınlıkların haklarının sağlanmasının barışın, adaletin ve halkların refahı için etmen olduğu ve bu yolda gençlik ve öğrenci savaşmının gerekliliğini belirttiler. 

24 — Kızlara ve kadınlara eşit koşullarda burs verilmesi, eğitim ve çalışma- da tüm ayrılıkçı biçimlerin terk edilmesi, kadın ve erkeğin eşitliğinin sağlanması vurgulandı. 

Krizden en çok etkilenenlerden genç göçmen işçiler, ucuz ve hazır emek kaynağı olarak kullanılmakta, çeşitli toplumsal ve kültürel ayrımlardan sık sık sıkıntı çekmektedirler. 

25 — Katılanlar, değişik toplumsal sistemlerde yaşayan genç ve öğrencilerin değişik örgütleri arasında düşünce değişiminin gerekliliği ve önemini vurgula- 


dilar. 

26 — Toplantıya katılanlar insan çevresine yönelen tehditin uluslararası Ke nemini belirterek, hava kirliliğinin önlenmesi, insan çevresinin korunması için gençlik ve öğrenci hareketinin uluslararası ve bölgesel işbirliğini “geliştirici 


rolü üzerinde durdular. 


Ve toplumsal ilerleme için: 


27 — AGÖT'e katılanlar iki Avrupa ülkesi Portekiz ve Yunanistan'daki olumlu değişiklikleri iyi karşıladıkları, sağlam temellerde demokrasi ve toplumsal ilerleme koşulları için savaşım veren Portekiz'in tüm demokrat ve ilerici güçleri ile dayanışmalarını açıkladılar. Onlar Yunanistan Halk ve Öğrencilerinin ülkelerindeki demokratik değişimlerin sağlamlaştıran girişimlerini desteklediklerini bildirirler. 

28 — Toplantıya katılanlar, İspanya 
halkının politik ve insani özgürlükler için, İspanyada demokrasinin kurulması için, faşist diktatörlüğün tasfiyesi İçin verdikleri savaşımla dayanışmalarını bildirirler. , 

29 — Kıbrıs sorununun bağımsızlık, 
egemenlik, bölgesel bütünlük ve ülkenin ittifak-dışı olması, bütün yabancı kuvvetlerin sınırdışı edilmesi ve göçmenlerin güvenle evlerine dönmesi ilkelerine dayanılarak adil bir çözümü için savaşım veren Kıbrıs halkı ve gençliği ile dayanışmasını ifade eder. 

30 — Toplantıya katılanlar Kuzey İrlanda halkının tam vatandaşlık ve güncel şiddet kaynaklarından uzak, barış içinde yaşama savaşımı ile kararlı dayanışmasını İfade ettiler. 

31 — Toplantıya katılanlar Ortadoğu 
bunalımının, bütün ilgili tarafların katılmasıyla, Israil kuvvetlerinin 1967'den beri işgal ettiği Arap topraklarından çıkarılması ve Filistin'deki Arap halkının kendi devletlerini kurma hakkı da dahil bütün meşru haklarının tanınmasına dayanılarak makul, haklı ve barışçı bir çözümünü istediler. Katılanlar, bu çözümün aynı zamanda, bütün ulusların ve devletlerin barış içinde, bağımsız ve güvenle yaşama hakkına dayanması gerektiğini kabul ettiler. 

32 — Toplantıya katılanlar, bütün Akdeniz bölgesi dahilinde, bunalım bölgelerinin ortadan kaldırılması ve Avrupada ve tüm dünyada barış, güvenlik ve işbirliğinin sürmesi için önem taşıyan bölge barışının sağlanması için girişilen çabaları desteklediklerini ifade ettiler. 

33 — Avrupa ve bütün olarak dünyada barış, güvenlik ve ilerlemenin birbirinden ayrılamayacağının bilincinde olarak, toplantıya katılanlar, barış ulusal bağımsızlık, demokrasi, toplumsal ilerleme ve gençlik hakları için savaşım veren diğer kıtalar gençliği ile dayanışmalarını ifade ettiler. 

34 — Toplantıya katılanlar diğer Latin Amerika ülkelerindeki savaşımla birlikte Şili halkının faşist askeri cuntaya karşı savaşımı ile dayanışmalarını ifade ettiler. 

35 — Toplantıya katılanlar, savaşın 


etkilerini tasfiye etmek ve ülkelerinin yeniden kurulması için, demokrasi, toplumsal ilerleme için çabalarında Viet nam ve diğer Çinhindi ülkeleri halkları ve gençleri ile dayanışmalarını ifade ettiler. 

36 — Toplantıya katılanlar, ulusal bağımsızlıklarının sağlamlaştırılması için savaşım veren Angola, Gine Bissau, Mozambik ve Cape Verde adaları halkları ile dayanışmalarını ifade ederler, ve ırkçılığa karşı ve ulusal bağımsızlık için savaşım veren Güney Afrika, Namibia, Zimbabwe halkları ile dayanışmalarını ifade ederler. 

37 — Toplantıya katılanlar özgürlük, 
teğımsızlık ve halklarının ve ulusların askeri diktatörlüklere sömürgeci ve beyaz azınlık rejimlerine ve istilacı güçlere karşı barış için savaşımlarının meşru ulusal haklar ve politik, ekonomik, top- 


v 


lumsal, kültürel ve insan hakları için haklı savaşımının ayrılmaz bir parçası olduğu düşüncesini onayladılar. 

38 — Toplantıya katılanlar, varolan 
uluslararası ekonomik ilişkilerde radikal bir değişikliğin gerekliliğini ve yeni uluslararası ekonomik düzenin, devletler arasınde sınırsız eşitliğin, bütün halkların kendi kaderini tayin ve tüm kalıcı olarak her devletin kendi doğal çıkarlarının taninmasına dayanması gerektiğini kabul ettiler. 

39 — Katılanlar bloksuz ülkeler hareketinin özellikle yeni bir ekonomik ve politik düzenin kurulmasında ve ulusleraresı demokratik ilişkiler için savaşımda belirleyici güç olduğunu kabul ettiler. 

40 — Avrupa Gençlik ve Öğrencileri 
Teplantısı delegelerine göre, AGÖT sonuçları, Avrupada detant sürecinin geri dönülmez kılınması, tüm-Avrupa gençliğinin işbirliğinin içerik ve biçiminin zenginleştrilmesi ve geliştirilmesi için daha elverişli koşullar yaratıyor. 

41 — Bu işbirliğinin daha önceki çabaların üzerine olduğu kadar, AGİK sonuç belgesinin sağladığı olanaklara dayanarak geliştirilmesi için yeni politik, örgütsel ve parasal kaynakların gerekliliği vurgulandı. 

42 — Bu belgede AGÖT delegeleri 
karşılıklı çalışmalarından çıkan olanakların değerlendirilmesinin gerekliliği vurgulandı. 
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43 — Konferans gelişen gençlik iliş- 


« kilerinin sorunlarının tartışılması ve A- 


GIK çerçevesinde yer alan değişimlerin 
1977 için planlanan Belgrad Konferansı 
yönünde sürdürülmesi ve derinleştirilmesini tartıştı. 

44 — Bu maksatla Konferans ilgili 
ulusal, bölgesel ve uluslararası örgütlerin katılmasıyla özel toplantılarda Tüm-Avrupa gençliğinin. işbirliği için olanak! 
yolları şekillendirmesini önerir. 

45 — Konferansa katılanların düşüncesine göre bütün ulusal ve uluslararası örgütlerin katılmasıyla bir hazırlık dönemi toplantısının düzenlenmesi gerekir, 

46 — Konferans, eşitlik ve her ör- 


gütün özerkliğine saygıyla dayanan tüm Avrupa gençliği işbirliği sisteminin yaratılmasının bir çok politik, örgütsel ve parasal nitelikte sorunun çözümlenmesi için kalıcı ve sağlam bir temel hazırlayacağını belirtir. 

47 — AGÖT'na katılanlar, tüm-Avrupa gençliği işbirliğinin içeriğinin kıtadaki detantın, silahsızlanmanın, uluslararası dayanışma, gençlik haklarının savunulması, gençlik turizmi değişimlerinin geliştirilmesine dayanması gerektiğini ifade ettiler, 

48 — Konferansa katılanlar farkl, ülkelerdeki daha geniş gençlik kesimlerini kapsaması için çeşitli ilişki ve değişim şekillerinin geliştirilmesi gerekliliğini vurguladılar. 

49 — Konferanstaki örgütler 1978'de 
Küba, Havana'da (düzenlenecek olan Gençlik ve Öğrenci festivalinin hazırlanması ve yürütülmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler. 

50 — AGÖT Birleşmiş Milletlerin insanlığın ulüsal kurtuluşu, barış, güvenlik ve silahsızlanma, devletler arasında zdii ekonomik İlişkilerin geliştirilmesi ve insan hakları için savaşımda gittikçe arten rolünü vurguladılar. 

VW 51 — Toplantıya katılanlar, barışın korunmasi, güvenlik, işbirliği ve toplumsal ilerleme savaşımında öğrenimin etkin rolünü vurguladılar. 

Bu görevlerin daha iyi başarılması için daha demokratik öğrenim sistemlerinin geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Öraütün, eğitimin amaç ve içeriğinin toplumların içinde bulundukları sosyo-politik yapıyı yansıttığı kabul edildi. 

52 — Öğrenimin demokratikleştirilmesi şu temellere dayanır: 

— Yüksek öğrenim için devletin pa- 


rasal yardımına dayanan fırsat eşitliği, müfredat programinın toplumsal gereksinmelere ve uluslararasında işbirliğine dayanması, .öğrencilerin öğrenim kurumlarının yönetimine demokratik olarak katılması, yaşamboyu - öğrenim gerekliliği, 

53 — Toplantıya katılanlar, Avrupa 
demokratik ve ilerici gençlik ve öğrenci hereketinin birliğini güçlendirmek amaciyla öğrenimin demokratikleştirilmesi isteklerini belirttiler ve gençlik ile öğrenci örgütlerinin işçi gençlik ve sendikal hereket ve diğer ilerici güçlerle birliğinn zorunluluğunu vurguladılar. 

IX 54 — Toplantıya katılanlar, çocukların daha iyi yaşama koşulları, öğmim sisteminin barış, dayanışma ve toplumsal ilerleme ruhu ile geliştirilmesi için çabaların güçlendirilmesi üzerine ilgilerini ifade ettiler. 

55 — Bütün dünyadaki çocuklar, özellikle gelişmekte olan ülkeler, arasında öğrenimin dayanışma yönünde yeni tedbirler alınmalıdır. Çocukların modem eğitiminin başlıca görevi, temel yetenekle- 


rin ve insan yaşamı için gereken becerilerin geliştirilmesidir. Barış, demokrasi 

ve eşitlik ilkesini hesaba katmalıdır. 
56 — Çocuk haklarını kısıtlayan olum- 


' suz unsurların varolduğu vurgulandı. Bu 


yüzden toplantıya katılanlar: 

— Birleşmiş Milletlerin çocuk hakları bildirisinin gerçekleştiirimesi için birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade ettiler: 

— Çocukların barış, karşılıklı anlayış, karşılıklı saygı ve işbirliği ruhu İle yetiştirilmesi konusundaki ilgilerini ifade ettiler. 
hakları ve öğrenim temeline dayanarak, 

— önceki ögelerin ışığında, çocuk hakları ve öğrenim temeline dayanarak seminerler, birleşik toplantılar düzenlemek düşünüldü. 

— Militarizm, şiddet ruhu içinde yürütülen öğrenimi kınandı ve savaş oyunceklarının satılmasının yasaklanması için çağrıda bulunuldu. 

57 — AGÖT, Avrupa genç insanları- 
nın Avrupa ve tüm dünyadaki barış güvenlik, işbirliği ve toplumsal ilerlemesi- ne katkıda bulunmaya istekli olduğunu bildirdi. 

58 — Değişik görüşlere rağmen, A- 
GÖT, Avrupa gençlik ve öğrencileriyle, örgütlerini Avrupa Güvenlik ve İşbirliği- ne katma, AGİK sonuç belgesine göre görevlerini üstlenme ve Avrupa gençliğinin gelecekteki çalışmaları ve özgün çıkarları ile ilgili işbirliği konusundaki anlaşmalar için çalışma yapma konusundaki İstekliliğini gösterdi. 

59 — AGÖT'e katılanlar Avrupa'da gelecekteki gençlik işbirliğine önemli etkin olan bu toplantı için Polonya Sosyalist Gençlik Örgütüne ve Polonya halkına, gençlik ve öğrencilerine bu toplantıyı yürütmekteki fedakârlıkları ve istekliliklerinden dolayı teşekkürlerini bildirirler. 

lyi düzenlenme ve Konukseverlik A-GÖT'ün çalışması için en iyi koşulları yaratmıştır. 

60 — AGÖT çeşitli görüşlerin değiş 
tokuş edilebilmesi için açık tartışma ortamı hazırlamıştır. 

Bu gelişim geleçekte verimli ve yapicı bir tartışma için yeni olanaklar açmıştir. Eylem, karşılıklı çaba ve Avrupa Gençlik ve Öğrencileri arasında anlayışla her türlü yol güçlendirilmelidir. 

Bu yolda, Konferans, ilgili ulusal, bölgesel ve uluslararası örgütlerin katılmasıyla özel toplantılarda, Tüm-Avrupa gençliğinin işbirliği için olanaklı tavsiyeleri önerip şekillendirmesini ister. 

Gelecekteki gençlik ve öğrenci işbir-Iği için çeşitli somut öneriler sonuç belgesinin kapsadığı şekilde kabul edildi. 
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üsküdar Kız Lisesinde 14 ilerici öğretmenin sürülmesi geniş öğrenci kitlesinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Öğretmenlerinin uğradığı haksızlığa yığınsal bir tepki gösteren öğrenciler, iki gün derslere girmediler. 

19 Ekim Salı günü saat 11,30 sıralarında bir gru renci 
«öğretmenlerimizi isteriz» diye haykırarak, direnişi başlattılar. 
Kısa zamanda okulun bütün öğrencileri bu haklı eyleme katıldılar. «Öğretmenlerimiz hakkında verilen bu haksız karar iptal edilene kadar direneceğiz» diyen öğrenciler derslere girmeyeceklerini açıkladılar. 

Direniş büyüyünce okul Idaresi telaşa kapıldı. Öğrencileri bahçeye çıkarttı. Direnişe bahçede de devam eden öğrenciler, öğretmenler odası önüne gelerek, gerici eğitimi protesto eden sloganlar attılar. Bu arada MC yanlısı müdür ve idarecilerin istifasını isteyen sloganlar da atan öğrenciler, kararın aleyhindeki gösterilerini sürdürdüler. 

Okul idaresi bu durum üzerine polis çağırdı. Polisin, direnişi kırmak için çeşitli tedbirler almasına karşın, öğrenciler müdür odası önüne gelerek «müdür istifa», «Müdür evine, okul senin neyine» diye haykırdılar. 

Öğrencilerin bu haklı direnişine karşı polis hiç bir harekette bulunamadı. Bir süre sonra okula, Üsküdar kaymakamı gelerek bir konuşma yapmak istedi, fakat konuşmasını bir kaç cümleden sonra kesip, kürsüyü terketmek zorunda kaldı. Çeşitli israrlara ve yatıştırıcı girişimlere rağmen, öğrenciler direnişte kararlı olduklarını söyleyerek, direnişlerini saat 16'ya kadar $ürdürdüler. 

20 Ekim günü okula: giden öğrenciler o gün de direnişe 
devam ettiler. Belli bir grup öğrencinin içeriye girmesine karşın, polisler içerdeki öğrencileri coplayarak dövdüler. Bu arada polis bir öğrenci velisinin de kolunu kırdı. Çok sayıda toplum polisi okula gelerek, öğrencileri çevirdiler. Bütün bunların yanısıra çok sayıda sivil poliste öğrenciler arasında dolaşıyordu. 

Bir grup öğrenci, öğretmenlerle görüşürken, bir grup öğrenci de kaymakamlığa doğru yürüyüşe geçtiler. Polisin saldırısı sonucu bir çok kişi göz altına alındı. Yürüyüş dağıtıldı. Bu srada polis, dağıtılan öğrencileri tabanca ile kovaladı. Öğrencilerin arkasından ateş ettiler. 

Boykotun ikinci günü 6'sı kız 7 öğrenci gözaltına alındı Tutuklanan erkek öğrenci Üsküdar karakolunda dövüldü. Kız öğrenciler ise sabaha kadar 1. Şubede gözaltında tutuldular. 

Okul tekrar açıldığında müdürün görevden alındığı bildirildi. Fakat öğrencilere cezalar yağdırıldı. Öğrencilerin, çağdışı bir biçimde idare tarafından ifadeleri elındı. Öğrencilerden alınen yazılı ifade kâğıtlarının üst kısmında, öğrencilerin bu olayın içinde olduğuna dair yazılar vardı. idarece bu kâğıtların üst kısımları doldurulmuş, alt kısımlarının Ise öğrenciler tarafından doldurulması istenmişti. ' 

ifadelerini kısa bir biçimde veren öğrencilerin yazıyı üzatmaları İsteniyor, adını, numarasını yazması ve imzalaması doğrultusunda baskılar yapılıyordu. 

Bütün bu olaylar, 14 ilerici öğretmenin sürülmesiyle başladı. Müdür ve çevresinin öğrencilerden topladığı ve ne yaptığı bilinmeyen bir milyon liranın hesabı ortada duruyor. Ama boykota giden ve yapılan haksızlığın düzeltilmesini isteyen öğrenciler hakkında cezalar veriliyor, soruşturma açılıyor, baskılar yapılıyor. Bütün bunlara karşın Üsküdar Kız Lisesinin yiğit öğrencileri mücadelelerini sürdürüyorlar. 


Faşistler İGD'ni 
Basmak İstedi 


Son günlerde faşist çetelerin . Planlı ve sistemli bir biçimde sürdüre geldikleri saldırılar değişik biçimler alıyor. 

İlerici gençliğin savaşımını kırmak İsteyen egemen burjuvazi faşistini, . maocusunu, ; goşistini, İlerici Gençler Derneği (IGD) üzerine salıyor. Bundan bir süre önce goşistlerce basılan dernek 


Derek binasına giren şüpheli kişiler, saldırma cesaretini gösteremeyince merdivenleri tu- 


tan arkadaşlarıyla birlikte dernekten ayrıldılar. Daha sonra TÖB-DER çevresinde de dolaşan aynı kişiler, İsteklerini burada da gerçekleştiremediler. 

Olaydan sonra İçişleri Bakanlığına ve İstanbul valiliğine birer telgraf çeken TÖB-DER ve IGD- yetkilileri, «çeşitli şüpheli kişilerin derneklerine girip yokladıklarını, böyle bir saldırı sonucunun örgütlerini bağlamıyacağını» belirtmişlerdir. 

IYG, İlerici gençliğe ve İlerici örgütlere yönelik her türden saldırıyı nefretle kınar. 


F z 
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Üsküdar Kız Lisesi Öğrencileri “KAHROLSUN GERİCİ EĞİTİM 


Gerici faşist karması MC'nin işbaşına gelmesiyle milli eğitm kurumlarını faşistleştirme hareketi alabildiğine artmıştır. 
İlerici-yurtsever öğretmenler ve öğrenciler üzerinde yoğunlaştırılan faşist bask, ve kıyımlar orta öğrenim kurumlarını okunamaz hale getirmiştir. MC'nin iktidarı döneminde binlerce öğretmenimiz kıyıma uğratılmış, yüzlercesi yaralanmış, binlerce öğretmenimiz kıyıma uğramış, 7 öğretmenimiz de faşist çeteler tarafından katledilmiştir. Son günlerde iyice saldırganlaşan egemen gerici güçler, öğretmenlerimizin yığınsal örgütü olan TÖB-DERİİ kapatmaya okalkışmışlar, ama Danıştay'ın kararına uymak zorunda kalarak, bu amaçlarını gerçekleştirememişlerdir. 


Saldırganlığı, kıyıcılığı elden bırakmayan MC ve onun orta öğrenimdeki maşaları, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Kız Lisesinde bu kıyımlarına bir yenisini eklemek istemişlerdir. Öncelikle eski müdürümüz hakkında dedi-kodular çıkartarak okuldan uzaklaştırdılar. Yerine MC yanlısı ve gerici bir müdür atadılar. Yeni müdür ilk iş olarak görici öğretmenleri etrafında toplayarak, tüm öğrencilerden 100- 
500 TL arasında yardım bahanesiyle para topladı. Bir milyon lirayı aşan bu para hiç bir zaman okul işlerinde kullanılmadı. 
Bu haksız kazancın nereye harcandığı bugüne kadar belli olmadı. Buna karşi”gıkan yurtsever öğretmenlerimiz, MC yanlısı müdür tarafından kıyıma uğratılmak istendi. 14 kadar ilerici öğretmenimiz hakkında sürgün kararı çıktı. 14 öğretmenimizin sürgün kararı faşist baskı ve kıyımların bir parçası olduğu için biz Üsküdar Kız Lisesi ilerici öğrencileri olarak, öğretmenlerimizin yanında kenetlendik. 2000'e yakın öğrenci derslere girmeyerek bu anti-demokratik kararı protesto ettik. Faşist müdür polis ile işbirliği yaparak bu haklı dire nişimizi dağıttı. Ikinci gün «öğ- 


SİSTEMİ , 


retmenlerimizi isteriz» o diyerek Kaymakamlığa dek düzenlediğimiz protesto yürüyüşüne, polisler «Bülbülderesi» mevkiinde tekrar saldırdılar. Bir çok arkadaşımızı copladılar, bizlere ağıza alınmayacak küfürler ettiler, yine bir çok arkadaşımızı gözaltına aldılar. 

Faşist müdür direniş sonrası bir çok arkadaşımız hakkında disiplin cezaları yağdırdı. 

Biz Üsküdar Kız Lisesi öğrencileri olarak demokratik mücadelemizi baskı ve terörle kırmaya kalkışanları hesap vermeye çağırıyoruz. Demokratik lise kavgamızda tüm liseli arkadaşlarımızla (anti-demokratik uygulamaların son bulması için omuz omuza mücadele edeceğiz. 

Yaşasın Demokratik Lise kavgamız. 

Kahrolsun Gerici Eğitim Sistemi. 


Ü. K. Lisesinden 
Bir grup llerici-Yurtsever Öğrenci 


— İzzet Ünver Lisesi Öğrencileri 


Saldırı ve Provokasyonlar Mücadelemizi Engelleyemez 


B.zler her türlü olanak ve güvenceden yoksun olarak okuyan Izzet ÜNVER Lisesi öğrencileriyiz. 

Okulumuz öğrencilerinin sorunlari genel olarak diğer öğretim kurumlarınnı sorunlarından ayrı düşünülemez. Okullarda uygulanmakta olan gerici eğitim sistemine karşı yükselen ilerici yurtsever mücadelede, okulumuz öğrencileri yerini almasını bilmiştir. Bu mücadele okulumuz yöresindekif aşist, kiralık katille- 


rin yuvası olan Haznedar Ülkü 


Ocağını tedirgin etmistir. Fakat 


Haznedar yöresindeki halkımızın mücadelesi onların gelişmesini, yayılmasını önlemiştir. Çevrede- ki faşist çetelerin okulumuzda kendilerine bir taban yaratamayışları, nedeniyle bu işlevi okulun gerici yöneticileri ile sağlamaya çalışmalarına yolaçmıştır. 
Fakat okulumuz öğrencilerinin çoğu, İşçi çocukları olmaları nedeniyle bu etkileme uğraşları boşa çıkmış ve İlerici yurtsever mücadele daha da güçlenmiştir. 


Bunun üzerine yurtlardan getirilen kiralık faşist sürüler okulumuza gelerek arkadaşlarımıza silahla, bıçakla, copla, usturayla saldırmışlardır. Bir arkadaşın kulağına muştayla vurarak kulağını patlatmışlar, iki arkadaşın çeşitli yerlerine usturayla saldırarak tanınmaz hale getirmişlerdir. Bu olayı da bir kaç gün önce kendilerinin planlı olarak Ülkü Oceklarına attıkları bombaların intikamı diye göstermişlerdir. Olaydaki polisin tavrına gelince her yerde olduğu gibi, polis olayı izlemekle yetinmiştir. 


Öte yandan faşistlerin saldırısını fırsat bilen, işçi sınıfımıza 


ters düşen maocular çeşitli provakatif eylemlere girmişlerdir. 


Bizim «kurtuluşumuzu» sosyalist ülkelere karşı olmakla belirliyen bu sapık gruplar bizim adımıza çevre okullara bildiri dağıtmışlardır. Fakat «Gençliğin yolu işçi sınıfının yoludur» belgisini mücadelesine yazan biz İzzet Ünver lisesi öğrencilerinden gereken cevabı almışlardır. 


Çünkü biz biliyoruz ki bizim kurtuluşumuz, ancak ve ancak diğer gençlik kesimleri gibi işçi sınıfımızın verdiği «Bağımsızlık, Demokrasi, .Barış, Toplumsal ilerleme ve sosyalizm kavgasın- da onun saflarına katılmakla kazanılabilir. 


YAŞASIN İZZET ÜNVER Li- 
SESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOK-RATIK LISE MÜCADELESİ. 

YAŞASIN ÜRETİME DÖNÜK 
EĞİTİM KAVGAMIZI 

KAHROLSUN GERİCİ EĞİTİM SISTEMİ! 

KAHROLSUN FAŞISTLER! 


izzet Ünver Lisesi 
Öğrencileri adına bir grup İlerici-Yurtsever 
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1917 BÜYÜK EKİM DEVRİMİ 


SOVYET GENÇLERİNE SINIRSIZ OLANAKLAR GETİRMİŞTİR 


25 Ekim (7 Kasım) 1976. Büyük Ekim Devrimi'nin 59. yıldönümü. 

Işçi sınıfının, onun örgütlü gücü Bolşevik Partisi'nin Lenin'in önderliğinde gerçekleştirdiği ve temelinde işçi-köylü bağlaşıklığı bulunan bu yüce devrim, bütün dünya halklarına ve en başta Sovyet halkına ve gençliğine yeni çevrenler açmıştır. 

Çocuklarına daha iyi bir gelecek, yaşanası bir dünya için savaşan, canlarını veren işçiler, köylüler, 25 Ekim (7 Kasım) 1917'de zafere ulaştılar. Onların çocukları, 1945'de Alman faşistlerine karşı kendilerine kalan kutsal mirası 20 milyon ölü vererek Korudular, Faşizmi bir sistem olarak yeryüzünden sildiler. Şimdi, 1917'nin torunları, 1945'in çocukları, Sovyet gençleri bu kutsal mirası yüceltiyorlar, daha İleri götürmek için özveriyle çalışıyorlar. 
Götürüyorlar da. 

1917 Büyük Ekim Devrimi'nden önce, 
çarlık (o Rusyası'nda, kapitalist üretim ilişkileri içerisinde insafsızca sömürülen, tüm hakları elinden alınmış olan gençlere, bugün SSCB'de sınırsız olanaklar verilmiştir. Bu, Büyük Ekim devriminin gençlere armağanıdır. 


Bugün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde nüfusun hemen hemen yüzde 50'si 30 yaşından daha gençtir. 
Sovyet gençlerinin bu görevlerini başarmasını koordine eden, planlıyan, Büyük Ekim Devrimi'nden hemen sonra kurulan KOMSOMOL (VLKSM-Sovyetler Birliği Komünist Gençlik Birliği)dir. Şimdi, 14-28 yaş arasındaki 34 milyon 


en yakın dostu, sorunlarının çözümlenmesinde öncüdür. Komsomol, gençleri bizzat üretime yöneltiyor. Her yıl «öncü İnşaatılarda çalışan yüzbinlerce komsomol üyesi, en büyük sanayi tesislerini vaktinden önce İşletmeye açıyorlar. 

Sovyet gençleri yarınlarından emin, gelecek onları korkutmuyor. Zira, SSCB Anayasası, ülkenin tüm vâtandaşlarına, bu arada gençlere de çalışma hakkını, yani nicelik ve niteliğine uygun iş ücretiyle güvenceli iş bulma hakkını garanti ediyor. Gençler gelecekteki mes- 


leklerini seçmek için geniş olanaklara sahipler. Her şeyden önce gençler, SSCB'de her işin, her mesleğin saygı gördüğünü biliyor. Sovyet gençlerinin mutlu olabilmeleri için ilginç, sevdikleri bir işe sahip olmaları yetiyor. 

Meslek seçmede en önemli faktör, ücretsiz öğrenim, öğrenim gören yurttaşların her alanda eşitliği ve öğrenim dili seçiminin serbestiiğidir. 

Dünyada okuyan tüm öğrencilerin 1/4'ü şimdi Sovyetler Birliği'nde bulunuyor, Üniversiteler ve yüksek okullar 1975'de 993 bin kişi, yani 1974 yılındakinden 28 bin kişi fazla öğrenci kabul etti. 


Öğrenciler, öğrenim süreci boyunca üretimle sıkı sıkıya bağlıdırlar. Her yüksek öğrenim kurumunun programın- da ülkedeki işletmelerde üretim uygulaması öngörülmüştür. Sadece bir yıl süresinde 4 binden fazla öğrencinin yapıtı üretime sokulmuş, öğrencilere 


Bugünkü Sovyet gençleri geçmişleriyle övünüyorlar. Gençler ebeveynlerini, çalışkanlıkları, kollektivizm ve içtenlikleri, onların sosyalist toplumun kuruluşundaki yararlılıkları nedeniyle takdir ediyorlar. Analar-babalar İse ço- 


cuklarıyla, onların onurluluğu, «tüketici zihniyetinden» uzak oluşlarıyla, hayatta kurnaz davranma isteksizliğiyle, kendi kişisel çıkarlarını değil toplumdn çıkarlarını birinci plana çıkarma arzularıyla gurur duyuyorlar. 

Sovyet gençleri dünyada en çok boş vakte sahip gençler. 5, 6 saat olan boş vakitlerinde en çok, kendilerini 
yetiştirmek için kitap okumaya 1, 3 
saat ayırıyorlar. Bu sayılar, ABD'de 
5, 1 ve 0, 5 saat, F. Almanya'da 5, 3 
ve 0, 3 saat, Fransa'da 4, 4 ve 0, 3 
saattir. SSCB'de her yıl, toplam tirajı 
1,7 milyar nüshayı çok çok aşan 100 
bin kadar kitap yayımlanıyor. Bu sayı dünya kitap çıkarımının 1/5'ini oluşturur. Gençlerin boş vakitlerini değerlendirmede spor yapma da önemli bir sıra tutuyor. Bugün SSCB'deki gençler kendi (o emirlerinde 300 binden fazla stadyuma, 60 binden fazla kapalı spor salonuna ve 100 binden fazla futbol sahasına sahiptirler, 

Sovyet gençleri ülke yönetiminde de söz sahibidirler. Komsomol gençleri ilgilendiren konularda yasa teklif etme hakkına sahiptir. 


Her Sovyet delikanlı ve genç kızı 
18 yaşına geldiğinde seçme ve seçilme hakkını kazanır. Şimdi hemen hemen 500 binden fazla genç insan yemilletvekilidir. Sovyet Parlamentosu'nrels ovyetlerde o (yerel yönetimlerde) da yani SSCB Yüksek Sovyeti'nde ise 
henüz 30 yaşında bile olmayan 279 
genç ülke yönetimine katılıyorlar. 

Sovyet gençleri yaşantılarının gerçek sahibidir, ona çalışma, okuma, dinlenme hakkı sağlanmıştır, yarınına cesurca bakmaktadır. Sosyalist toplumun kuruluşuna katılmaya yöneltilen Sovyet gençliğinin politik ve sosyal aktifliği bunun en İyi kanıtıdır. 


Biz, Türkiyeli ilerici, yurtsever genç- 


YAŞASIN ÜSLERDEN ARINMIŞ BAĞIMSIZ KIBRIS 


Türkiye'de öğrenim gören ilerici Kıbrıslı öğrencilerin demokratik örgütü «Kıbrıslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonun (Kö-GEF), son günlerde Ada üzerinde tezgahlanan emperyalist oyunları kamuoyuna duyurmak için bir bildiri yayınlamıştır. Türkiyeli İlerici, yurtsever gençler olarak, Kıbrıslı ilerici kardeşlerimizin verdikleri «Bağımsız Kıbns» savaşımını yürekten destekiiyoruz. 

«İçerisinde yaşadığımız günlerde Kıbrıs'ın bağımsızlığı, bağlantısızlığı, üslerden arınmışlığı ve toprak bütünlüğünün bir daha geri dönmemecesine ortadan kaldrılması yolundaki çabalar zirvesine ulaşmış ve Bağımsız Kıbrıs Türk Devletinin ilanı güncellik kazanmıştır. Emperyalizmin Ada'yı tam anlamıyle taksim etme çabaları böylece gerçekleşecek ve yıllardır bu uğurda her türden insanlık dışı uygulamayı sürdüren emperyalizm Orta Do- 


ğu'da son derece önemli bir NATO üssü elde edecektir. 
Emperyalizmin, MC'nin ve Kıbrs Türk Toplumundaki &gemen güçleri (sözcüsü Ulusal Birlik Partisi (UBP) iktidarının bu yol- daki çabaları gözle görünür hale gelmekle birlikte türlü İlişki ve çelişkiler nedeniyle bağımsızlık İlanına kesin gözüyle bakılamaz. Ancak böylesi bir durum karşısında uyanık bulunmak ve oldu. bittilere olanak yaratmamak için Bağımsız Kıbrıs Türk Devletine karşı amansız bir savaşım vermek günceldir... Bu açıdan eldeki bütün belirtileri değerlendirmek zorunludur: MC'nin içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk' ün Kıbrıs'ı ziyaretinde verdiği «29 Ekim bağımsızlık ilanı için en elverişli tarihtir; biz. de o gün Bakanlar Kurulu toplantısını Kıbrıs'ta yaparız» yollu demeç; Kıbrıs'ta sınırların kapatıldığı haberleri; sınırdaki birkaç köy- de bulunan Türklerin boşaltılma- 


sı; gerici, işbirlikçi UBP iktidarının yayın organı ZAMAN Gazetesinin kamuoyu oluşturmak için bu konudaki sürekli yayınları, hatta CTP (Cumhuriyetçi Türk Partisi) Genel Başkanı'nın tahrif edilmiş demecinin manşet- te verilmesi; para basıldığı ve 
bağımsızlık ilanı ile birlikte 29 
Ekim günü piyasaya sürüleceği yolundaki güvenilir kaynaklı haberler... Kıbrıs'taki seçimler yapılmadan KTFD'nin © zamanki Maliye Bakanı Rüstem Tatar'ın Türk parasının desteği ile para basma olanaklarını araştırmak seçimlerden sonra ise KTFD Başbakanı Nejat Konuk'un bağımsızlık ilanı konusunda destek aramak amacı ile Türkiye'ye geldiği hatırlardadır. KTFD Başkanı Denktaş sürekli ölarak Bağımsız Kıbrıs Türk Devleti'nden bahsetmekte ve emperyalizmin çıkarlarının savunuculuğunu üstlenmektedir. 

Bütün bunlar tezgahlanacak 


yeni oyunların belirtileri olurken, 
29 Ekimin yaklaşması türlü söylentileri de beraberinde getirmekte ve Kıbrıs Türk Toplumun- da çıkarlarına aykırı olan bu taksim uygulamasına karşı tepki uyandırmaktadır... Orta Doğu halklarınnı ulusal ve sosyal kurtuluş (o savaşımlarının (o taksime karşı tepkisi de yoğunlaşmaktadır... 

Bağımsız Kıbrıs Türk Devleti ne veya adı ne olursa olsun taksime karşı savaşım bütün İlericiler, yurtseverler ve devrimciler için günceldir. Bu amaçla Kıbrıs Türk Toplumundaki demokratik güçler savaşımlarını ortaklaştırmak ve taksime karşı, bağımsız, bağlantısız, üslerden arınmış, toprağı bütün Kıbrıs için anti-emperyalist kavgayı yoğunlaştırmalıdırlar... : Bu konuda Türkiye ilerici kamuoyunun önemi oldukça büyüktür. Türkiye ve Orta Doğu halklarının çıkarlarına aykırı olan taksime kârşı sa- 


vaşımda (o Türkiye'deki, ilerici, yurtsever, devrimci güçler seslerini yükseltmelidirler. Bu konuda uyanık olmalı ve bütün demokratik kuruluşlar (o İşbirlikçi burjuvaziyi ve emperyalizmi geriletme çabasına katılmalıdırlar. 

Kıbrıs Yüksek Öğrenim Gençliği olarak 29 Ekimde, veya daha sonra ilan edilmesi sözkonusu olan Bağımsız Kıbrıs Türk Devlet'ine karşı bütün iİlericileri, yurtseverleri, devrimcileri ve tüm ilerici örgütleri dayanışmaya çağırıyoruz. Bütün ilerici, anti-emperyalist örgütlerden ve kişilerden ses bekliyoruz. 

BAĞIMSIZ KIBRIS TÜRK DEV-LETINE KARŞI SAVAŞIM ANTI-EMPERYALIST SAVAŞIMDAN AYRILAMAZ. 

BAĞIZSIZ KIBRIS TÜRK DEV- 
LETI TAKSIM DEMEKTİR. 

TAKSİME HAYIR. 

YAŞASIN BAĞIMSIZ, BAĞ-LANTISIZ, ÜSLERDEN ARINMIŞ TOPRAĞI BÜTÜN KIBRIS.» 


FORMALIZMİIN REDDİ 


(Sosyalist gerçekçi sanatın ilkelerini yayınlamaya devam ediyoruz. Bu sayıda, «Formalizmin Reddi» başlıklı yazıyı veriyoruz.) 

Formalizm, emperyalizm aşamasındaeki burjuva toplumu içinde ortaya çıkmış gerçekçi olmayan bütün sanat akımlarına verilen genel addır. 

Zamanı geçmiş bir toplumsal özü elden bırakmamak için yönetici sınıf eski biçimlere karşı 


,koruyucu bir tavır takınır ve 


kendisi için tehlikeli gördüğü bir anda bu biçimleri bırakıp açıkçe diktatörlüğe geçebilir. Her iki durumda da henüz olgunluğa erişmemiş yeni biçimleri kuşku altında bırakıp, yeni özü de lanetlemiş olur. Yönetici sınıfın, eski özlere sıkı sıkı sarılması bu sınıfın sanat alanındaki sözcülerini de eski özleri değiştirmeden, sanatta yeni biçimler yaratmaya götürdü. Getirdiği bütün yıkımlara bakıp da kapitalizmin toplumsal özünü hâlâ doğru sayıp, onu övmek her gün biraz daha utandırıcı oluyor. Bu yüzden kapitalizmin sözcüleri artık bu düzenin yalnız toplumsal ve sıvasal biçimlerini, ama sadece «biçimlerini» savunuyorlar. Bu, özü bir yana bırakma ve biçimi tek önemli şeymiş gibi önemseme eğilimi, kapitalist düzendeki sanat alanında «Formalizm» (biçimcilik) olayını yaratır. 
Bir toplumsal düzenin artık çağına uymadığını, bir yönetici sınıfın süresini doldurduğunu yan- 


sıtan formalizm, sanatçının ya- 


ratma yöntemleriyle ilgili bir sørun da değildir. 
Formalizm, karşısına koyar. Biçimi fikir ve özden ayırıp, sanat eserlerinde 


“biçiminin bağımsızlığını ve ön- 


celiğini ilan eder. Biçimi birinci, özü ise ikinci derecede önemli saymak, durumunu tehlikede gören her yönetici sınıfa özgü bir tepkidir. 

Formalizmin bu ayırımı yapmâsı İster istemez sanatta öz ve biçim sorununa eğilmemizi gerektirir. 

Öz ve biçim, sanatın ya da sanat eserinin, birbirlerini belirlsyen iki yanıdır. Burada esat rolü oynayan özdür. Sanatla öz 


sanatı gerçeğin , 


başta bütün somut görünümleriyle insan, insan ilişkileri ve sosyal hayat olmak üzere kendi- ne özgü yanlarıyla gerçekçiliğin çeşitli yönleridir. 

Öz, konu ve temanın üstünde bir kavramdır. Konu seçimi önemli olmakla birlikte, pir sanet yapıtının özünü lirleyen etken, işlenen şey değil de, onun nasıl işlendiği; sanatçının çağı- nın toplumsal eğilimlerini nasıl dile getirdiğidir. 

Bununla birlikte bütün dikkatimizi öz üzerinde toplayıp biçime ikinci derecede bir yer vermemiz de doğru olmaz. Sanat biçim vermektir. Bir yapıya ancak biçim sanat niteliğini kazundırebilir. "Rastgele, gelişigüzel, gereksiz bir şey değildir biçim. 

Bu konuda Brecht bize şunlari söylüyor: 

«Sanatta biçime ve biçimin gelişmesine önem vermenin gerekmeğiğini söylemek saçmalamaktan başka bir şey değildir. 
Biçimsel yenilikler getirmeden edebiyat yeni toplum katlarına yeni konular ve yeni görüşler- de getiremez.» 

Toplumsal bir nesnenin, bir çalışma ürününün biçimi doğrudan doğruya o nesnenin işlevine bağlıdır. İlkel insan kendi işini görmek için bir taşa, bir tahta ya da kemik parçasına biçim vermişti: başka bir deyişle, biçim toplumsal bir amacın belirtisidir. Insanlar, bir takım şeylerin benzerlerini yapma yolunda, sayısız deneyler sonunda beli bir alandaki yaşantıların bütününü kapsayan değişmez biçimler yarattı. Belli bir çömlek biçimi ortaya çıkmadan binlerce yıl önce, çömlekler bir amaç için, bir iş görmek için yapılırdı, bir biçimi gerçekleştirmek için değil. Sonunda hem örnek olarak hem de kalıp olarak özellikle kullanışlı ve yararlı bir biçim üzerinde karar verildi ve daha ölçülü bir üretime geçildi. 
Özetlersek, biçimi toplumsal yaşamın somutlaşmış hali olarak tanım'ayabiliriz. 

Aynı şekilde, şiirde, edebiyat- ta, resimde, müzikte biçim en dişesi, yaratılan Şeyin bir z3 


nat yapıtı olarak işlevini yerine getirmesi gereksinmesinden, yani bir şiir, bir edebiyat yapıtı, bir resim, bir müzik yapıtı olma zorunluğundan doğar. 

Öz ve biçim karşılıklı diyalektik bir İlişki ile birbirlerine bağlıdırlar. Formalizm ise, öz ile biçim arasındaki bu ilişkiyi yadsıyarak, özü bir kenara atmış ve salt biçimle uğraşmaya başlamıştır. 

Oysa sanat tarihinin genel görünüşünü 'bir bütün olarak ele aldığımız da, sanatta öz ve biçin ilişkilerinin toplumsal ve ekonomik değişme ve gelişmelerin sonucu olduğu görülebilir. 
Yeni biçimleri önünde sonunda yeni öz belirler. 

Formalistler ise, Brecht'in deyişiyle şunu yaptılar: «tüyü dökülmüş eski pantolon ters-yüz edildi, böylelikle daha sıcak tutmadı ama, göze de güzel görünür oldu.» 

Sosyalist gerçekçiliği benimsemiş sanatçılar ise, biçim lie özün bütünlüğünü, yani öz ilə bu öze en uygun en yetkin biçim dengesini, sanatçılığın önemli ölçütü olarak görürler. 

Sosyalist gerçekçi sanatçılar, Formalizmi yadsırken, biçimin önemini ve değerini yadsımazlar. 
Tersine öze uygun,- en yetk'n biçimi bulabilmek için uğraşırlar. Geçmişin mirasını tamamen yadsımazlar. Çünkü «yeni, eskiyi ortadan kaldırmak zorunda. Ama ortadan kalkmış eskiyi de içinde. barındırmalı, onu aşmalıdır.» 

Formalizmin asıl tarihsel anlamı şudur: Sanatı insandan, yaşamın kendisinden, canlı gerçeklikten uzaklaştırarak, artık eskimiş ve değiştirilmesi gereken bir gerçekliğin önüne o «biçim»den bir perde çekmektir. Sanatı ilk görevinden: dünyanın ve topiumsal yaşamın değiştirilmesine katkıda bulunmak görevinden uzaklaştırıp boş bir çaba durumuna indirmektir. 

Oysa günümüzde, sosyalist gerçekçi sanatçıların elinde sanat, bütün insanlık tarihinin üzerinde, her zamankinden daha yazla, iyiden, güzelden, yeniden ve insandan yanadır. 


İGD Ti yatrosuna Yönelik Baskılar Durdurulmalıdır * r 


Egemen güçlerin yoğunlaşan beskıları İle ilgili olarak iGO Tiyatrosu çalışanları gazetemize özel bir açıklama yapmışlardır Açıklama şöyledir: 

«Kurulduğundan bu yana, çe şitli grevlerde, direnişlerde ve gecelerde oynadığı «Ellerinize ve Yalana Dair» adi; oyunuyla işçi-gençlik dayanışmasını” hayata geçiren İGD Tiyatrosu direnişte bulunan Teleks işçilerinin de yanındaydı. 

Genelde egemen çevreleri, özelde Teleks işyeri patronuna 


= kaygı verdiğinden, oyun sırasın- 


-da patronun şikayeti üzerine 


. direniş yerine gelen Sivil ve Il. 


Şubeye bağlı resmi polisler Tiyatro çalışanlarını, ve oyunu izlemeye gelen IGD üyelerini bindikleri münibüsle birlikte Kozyatağı karakolunu götürdüler. 
o Yolda izin belgesi göstermeksizin herkesi ve minibüsü didik didik aradılar. Suç teşkil edecek 


uç bir şey bulamamalarına rağmen bu seferde Gayrettepe'deki i. Şubeye götürdüler. Buradada hiç bir gerekçe ileri sürülmeksizin 2 saat beklettikten sonra, bu durumun polis ekibinin yanlış tavrından ileri geldiğini söyliyerek serbest bıraktılar. 

Sanatın İşçi sınıf, mücadelesi- nin yanında ve onun hâreketiy- 


le koşut olarak gelişmesi ilkesini benimseyen IGD Tiyatrosu’ nun bu eylemini hiç bir güç durduramayacaktır. 

Baskıları protesto eder, işçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın vemekte olduğu barış, ba- 


ğımsızlık, demokrasi ve toplumsal ilerleme savaşımında yanında olduğumuzu bildiririz.» 


w e in 
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İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK (© 


KARIMA 
MEKTUP 


Son mektubunda: 
(Başım sızlıyor yüreğim sersem!» 
diyorsun. 
«Seni asarlarsa seni kaybedersem;» 
diyorsun 
«yaşıyamam!I» 
Yaşarsın karıcığım, kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgârda; yaşarsın, kalbimin kızıl saçlı bacısı en fazla bir yıl sürer yirminci asırlılarda ölüm acısı 
Ölüm bir ipte sallanan bir ölü. 
Bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. 
Fakat emin ol ki sevgili; 
zavsilı bir çingenenin kiih, siyah bir örümceğe benziyen eli geçirecekse eğer ipi boğazıma mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar 
Nâzımal 
Ben, alaca karanlığında son sabahın dostlarımı ve seni göreceğim, ve yalnız yarı kalmış bir şarkının acısını toprağa götüreceğim 
Karım benimi 
Iyi yürekli, altın renkli gözleri baldan tatlı arım benim: ne diye yazdım sana istendiğini Idamımın, daha dâva Ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar kellesini adamın 
Haydi bunlara boş ver. 
Bunlar uzak bir ihtimal. 
Paran varsa eğer bana fanila bir don al, tuttu bacağımın siyatik ağrısı. 
Ve unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli bir mahbusun karısı. 


genç sanatçılar 
BEYNİM KAN-TER İÇİNDE 


Gölgedeyim 

Tepemde güneş kızgın; 

Ortalık sarı bir yangın içinde. 
Başım, kollarım, vücudum serin ılık Fakat rahat değilim 

Canım dışarıda 

Canım yangın içinde; 

Bir buhar kazanında beynim 

Bir maden ocağında, demir dökümde Kan-ter içinde işçiler, emekçiler, Beynim Kan-Ter Içinde... 


Gölgedeyim, 

Rahatım yok kardeşler 

Canım dışarıda 

Canım yangın içinde Tarlalarda, ırgatlarla düşüncem, Onbeş saat satılan kollarda 
Aç yatan bebenin beşiğinde, Ağrılı sancılıyım. 

Emek kutsal değil ülkemde Açlığa, yoksulluğa, ölümleer en yakın , Ve emeğin değeri, Parangalar işkenceler, zindanlarsa eğer; Ülkemde ve Dünyada 

Emeğin kurtuluşu yakındır 


KAMIL UYAR 
Yakındır emeğin iktidarı. 


Divriği - SİVAS 


SAYFA: 10 


nazım hikmet 


köşesi 


“İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK @ SAYFA: 11 


saldırıların kaynağı MC'dir 


(Baştarafı 1. sayfada) 


diğine göre, can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü seveşımımız, gerici faşist karması MC'nin yıkılıp, yerine halktan yana bir iktidarın kurulması, MHP ve Ülkü Ocakları'nın kapatılıp, tüm faşist yuvaların dağıtılması savaşımından ayrı değildir, aksine birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. 

Kimi goşist gruplar, bu gerçeği gözardı etmektedir. Çok keskin ve iddialı sözlerle, «bundan sonra faşistlere enladığı dilden cevap verecek, bütün dershanelere gireceğiz» diyen goşist gruplar, bu sözleri ile, öğrenci gençliğe saldıran faşist çetelerin arkasında yeralan egemen güçleri ve MC'yi görmemezlikten gelmekte, ayrıca demokrasi savaşımının ylerinden şimdiye dek hiç bir sonuç çıkaramadıklarını, i sınıfına ters, sapık anleyışlarını sürdürdükleri sürece hiç bir sonuç çıkaramıyacaklarını ortaya koymaktadır. Faşist çeteleri ve onların saldırılarını tek başına bir hedef olarak ele alıp, arkasındaki egemen güçleri ve MC'yi görmemek karanlığa kurşun sıkmaktan başka bir şey değildir. Gerici MC yıkılıp, yerine halktan yana bir iktidar kurulmadan, MHP ve Ülkü Ocakları kapatılıp, tüm faşist yuvalar dağıtılmadan faşist tırmanmanın durdurulabileceğini sanmak, işçi sınıfının biliminden hiç nasibini alamamış maocu, troçkist, goşist grupların işidir. 

Bu arada hemen şunu kaydedelim ki, faşist çetelerin  «anladığı dil» bireysel veya grupsal terör değil, kitlesel çıkışlardır. 
En yakın örnek; İşbirlikçi burjuvazinin DGM'lerle faşizme geçit bulma yollarını, Işçi sınıfı ve ilerici-demokratik güçler kitlesel çıkışlarla, genel direnişlerle tıkamış ve MC'nin DGM yasasını çıkarma girişimi şimdilik engellenmiştir. Maocu, troçkist, goşist vb. gibi işçi sınıfına ters, sapık akımlara kapılan iyiniyetli devrimci arkedaşlar, işçi sınıfının bu tarihsel direnişinden gerekli dersleri çıkarmalıdırlar. Okullarda can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü için, polis ve jandarma karakollarının kaldırılması İçin öğrenci gençliğin birliği sağlandığı ve işçi sınıfının genel siyasi hattı izlendiği, kitlesel eylemler konduğu takdirde, faşist saldırılara set çekmek mümkün olabilir. 

Kitlelerden kopuk bireysel veya grupsel terör yöntemleri, teşist saldırılar için uygun bir zemin hazırladığı gibi, demokratik üniversite savaşımına katılması mümkün olan öğrenci gençliğin geniş bir kesiminin pasivize olmasını da beraberinde getirmektedir. Halbuki bizim çıkışlarımız, bir avuç faşist güruha karşılık öğrenci gençliğin ezici çoğunluğunu demokratik üniversite savaşımının içerisine çekmek olmalıdır. Bunun tek yolu, bireysel veya grursal terör değil, gençliğin kitlesel çıkışlarıdır. 
Kitlesel çıkışlar yoluyla öğrenci gençliğin geniş kesimini demokrasi saâvaşımının içerisine çekebiliriz ve giderek politize olmasını sağlayabiliriz. 

Bireysel veya grupsal terör âyrıca temelde ilerici olan çeşitli gençlik kesimlerinin eylem birliğiri torpilleyen bir yöntemdir. Yakın tarihimizin defalarca gösterdiği gibi, ancak kitlesel çıkışlar yoluyla ilerici, yurtsever, demokratik solcu, devrimci gençlerin eylem birliğini sağlayabiliriz. 

Ancek, son günlerde okullarda geliştirilmeye çalışılan kanlı olaylarda göstermektedir ki, öğrenci gençliğin kimi kesimleri, ne dünya gençlik hareketi tarihinden, ne de yakın tarihimizden gerekli dersleri çıkarmış değillerdir. Ortaya çıkan sonuç egemen güçlerin işine yaramaktadır. 


Fakat şu da bir gerçektir ki, son yıllarda öğrenci gençliğin büyük bir kesimi gittikçe politize olmakta, işçi sınıfımızın ulusal ve toplumsal kurtuluşu yoluna daha sıkı sarılmaktadır. Bu gelişimi -güçlendirmek görevi en başta sosyalist gençlere düşmekle birlikte, tüm ilerici gençlik kesimlerinin de bu doğrultuda tavır alması, günceldir, zorunludur. Faşist çeteleri, öğrencilerin birliğini torpilleyen bozguncu unsurları dıştalamanın başka yolu yoktur. 
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GENÇLİK ULUSAL BAĞIMSIZLIK GELENEĞİNE SAHİP ÇIKMALIDIR 


Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
53. yıldönümü gösterişli törenler, ateşli onutuklarla kutlandı! 
Ümmetçisinden faşistine, militaristinden holdingçisine kadar 
tüm cumhuriyet düşmanları 29 
EKİM'de cumhuriyet şampiyonluğunu hiç kimseye bırakmadılar. 
Cumhuriyetin anlamını, ulusal kurtuluş (o savaşımızın niteliğini kamuoyundan gizleyebilmek için büyük bir güç sarfettiler. Çabaları boşunaydı. 1 Mayıs'ı, büyük Eylül direnişini yaratan işçi sınıfımız doğrudan politik hakları için mücadele ediyor. İlerici güçler cumhuriyetin 53. yıldönümünde eskisinden daha kararlı daha bilinçli. İşçi sınıfının yanında, ileri demokratik bir Türkiye Için seslerini yükseltiyorlar, 

29 Ekim; emperyalist istilacılara ve onların ortadoğudaki Çikarlarının korunmasında bir piyon olarak kullandıkları Yunanistan burjuvazisinin Anadolu üzerindeki saldırgan emellerine karşı emekçi halkımızın canı, kanı bahasına kazanılan ulusal kurtuluş savaşımızın bir kazanımıdır. 29 Ekim 1976 feodal saldirgan imparatorluğa, hilafet düzenine son verildiği günün, Türkiye halkının önüne yepyeni ufuklar açan cumhuriyetin kuruluşunun 53. yıldönümüdür. Cumhuriyet ulusal kurtuluş savaşımızın utkusuyla gerçekleşmiştir, ondan ayrı düşünülemez. 

1919-1923 dönemini kapsayan ulusal kurtuluş savaşımız, çete savaşları olarak filizlenmiş, daha sonra tüm helkın katıldığı düzenli bir anti-emperyalist savaş düzeyine yükselmiştir. Ulusal burjuvazinin başını çektiği bu ölüm-kalım savaşına işçi sınifi geniş köylü yığınları, yurtsever aydınlar, gençler tüm güçleriyle katılmışlardır. Işçi s nıfımız savaş boylarından, cephe 


gerisinde silah yapımına kada: her alanda üstün savaşım örnek leri vermiştir. Gençliğin de ulusal uş savaşındeki yeri yadsınamaz. Yurtsever gençler cephede ön saflarda dövüştüler, Maraş'ın kurtuluşu savaşına Çocuklar katıldılar. Izmir'de Hasan Tahsin Istilacılara karşı Ilk kurşunu atan bir yurtsever olarak tarihe geçti. Gençlik cephe gerisinde de büyük başarılar gösterdi. Ateş boylarına mermi ta- 
$ıdı, yurdunun bağımsızlığı için tüm gücünü harcadı. 
Çocuğundan-kadınına, gencinden-yaşlısına bütün halkın canla başla savaşımıyla kazanılan kurtuluş savaşımız sosyal kurtuluşa dönüştürülememiştir. 
Egemen burjuvazinin kapitalist kalkınma yolunu seçmesi bu dö nüşümün gerçekleştirilememesi 


nin en büyük nedenidir. 

Egemen burjuvazi ulusal kurtuluş savaşının kazanımlarını da teker teker yoketmiş, kendi çıkarları doğrultusunda emperyalizmle bütünleşmiştir. Organik bütünleşme süreci 1950'lerden sonra daha da hızlanmıştır. Yurdumuz holdinglerin, büyük petrol tröstlerinin at oynattığı Natocu, Centocu bir ülke haline getirilmiştir. 

Egemen burjuvazi ve onun politik temsilcisi MC, ulusal kurtuluş savaşımıza ters düşmektecirler. Onlar hiç bir zaman ulusal çıkarlarımızın savunucusu olamazlar. Gerici işbirlikçi karakterleriyle Cumhuriyet düşmanıdırlar, 

Bu politikalarını gizleme gereğini bile duymayanlar artık «Büyük İmparatorluk» şövenizmi, Turancılık, ırkçılık gibi çağdışı gerici ideolojilerle beslenen, demokrasi ve cumhuriyet düşmanlıgı pervasızca yürütülebiliyor. 


Resmi bir ideoloji olarak oku! 
<(taplarında sergileniyor. Cumhuriyetin 53. yılında genç beyinler bu yolla şartlandrılmaya çalışılıyor. 

Büyük burjuvazi hangi yönteme başvurursa vursun gerçek yüzünü saklayamayacak. Ulusal ve sosyal kurtuluşun gelişimini engelleyemeyecektir. 

İlerici yurtsever gençlik, dün olduğu gibi bugün de, ulusal ve sosyal kurtuluş savaşımının içindedir. Onun safı ulusal bağımsızlıktan, demokrasiden yana güçlerin safıdır. İlericilerin, devrimcilerin başının üzerinde Demoklesin kılıcı gibi sallanan DGM'nin yasalaşmasının başarısızlığa uğratılmasında demokratik güçlerin yanında yerini alan gençlik, egemen burjuvazinin cumhuriyeti yıkıcı her eylemi korşısında da yerini almalıdır. 
Demokratik kamuoyunun en uyanık kesimlerinden birini oluşturan ilerici yurtsever gençler ulusel kurtuluş savaşımımıza sahip çıknızlıdır. Onu yozlaştırmak, arıti-emperyalist niteliğini gözardı etmek isteyen sahte cumhuriyet havarilerinin gerçek yüzünü açı- 
2 vurmalıdır. Ulusal bağımsızlığımızın yeniden - kazanılıp, ileri demokratik bir düzen, halktan yene bir iktidar için ulusal bağımsızlıktan, demokresiden yana bütün gençler birleşmelidir. 
Cumhuriyetin 53. yıldönümünde gençliğin somut talepleri şunlardır: 

— İleri demokratik bir Türkiye! 

— 141-142 ve tüm feşist yasalara hayır! 

— MHP ve Ülkü Ocakları kapetılmalıdır! 

— Öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği sağlanmalıdır! 

— Demokratik ve özerk bir üniversite! 


Dünya gençlik ve öğrenci 
- haftası 


Baştarafı 12. sayfada 


DDGF ve UÖB'nin temsil ettiği dünya gençlerinin amaçları ortaktır. Daha özgür, barış içinde, emekçi (kitlelerden yana, 


yepyeni bir dünyanın geliştiri mesini sağlamak. Bu mücadele ise birlik ve dayanışmayı zorunlu kılmaktadır. Bütün ülkelerin gençlerinin ortak düşmanı olan emperyalizme karşı ancak birlikte savaş verilebileceğinin bilincinde olmalıdır dünya gençliği. Çünkü topuyla, tüfeğiyle, yayın organlarıyla ve her türlü kokuşmuş kurumlarıyla gençliğin üzerine çöreklenen kapitalist düzen hiç acımadan gençliği kendi çirkin emelleri için harcamak tadır. Bireysellik duyguları aşılayarak, başkalarının sorumluluğunu taşımanın anlamsız olduğunu söyleyerek, gençliği bir takım sonu olmayan bunalımlar içerisine sürüklemek için elinden gəleni ardına koymamaktadır. Savaş kışkırtıcılığı, militarizm ile şovence duygularla gençliği birbirine düşürmeye çalışmaktadır. 


Buna karşı işçi sınıfının yolunda hiç yılmadan ilerleyen dünya gençliği bu çabalara karşı en güzel cevabı anti-emper- 


yalist, anti-faşist bir dayanışma göstererek vermektedir. Gençlik. 


yaratıcı gücünü özgürce geliştirebileceği, üretime yönelik bir düzene ancak işçi sınıfı öncülügünde varabileceğinin bilincindedir. İşte bu yüzden DDGF, UÖB gibi gençlik örgütlerinde birleşen dünya gençliğinin hızla yükselen mücadelesi yeni boyutlar kazanıyor. Dünya gençliğinin birlik ve dayanışması emperyalizm ve yerli işbirlikçileri için her zaman korkulu bir rüya olmuştur ve olacaktır. 


Tüm bunların o vurgulanacaa «Dünya Gençlik ve Öğrenci» haftasında |GD'nin Film, Koro, Tiyatro gibi ilerici sanat gösterilerinin yanısıra, ilerici örgüt ve kişilerin katılacağı, gençlik sorunları ve çözümlerini içeren açık oturumlar yapılacaktır. 
Festivalin son günü, 17 Kasım çarşamba ise «Dünya Gençleri ve Öğrencileriyle» o dayanışma günü olarak büyük salon gösterisi şeklinde düzenlenmiştir. Bu arada hafta süresince «Gençliğin Antifaşist Savaşımın adlı bir sergi düzenlenecektir. Bu' hafta- ya ilerici arkadaşların etkin olarak katılacağı kuşkusuzdur. 


YAŞASIN DÜNYA GENÇLİĞİ. 
NIN BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN ANTİ-EMPERYALIST  DAYANIŞ-MASI. 


DÜNYA GENÇLİĞİ ILE BÜ- 


TÜNLEŞMEMİZİ ENGELLEYEN YASALARA HAYIR. 


. 


Uluslararası Öğrenci 


Birliği aylık yayın organı Dünya Öğrenci Haberlerinin son Eylül-Ekim sayısında, Türkiye'nin. toplumsal gelişimi ve öğren- 


ci hareketleri konusunda bir inceleme yayınladı. 
İngiltere Türkiyeli öğrenciler Federasyonu tarafından yazilan yazının bir özetini gelecek sayımızda vereceğiz. 


“YAŞASIN DÜNYA GENÇLİĞİNİN 


Dünya gençliği, uluslararası dayanışmanın öneminin vurgulandığı, gençliğin çeşitli sorunlarının üzerinde durulduğu Öönemli bir haftayı kutluyor: «Dünya Gençlik ve Öğrenci Haftası» Dünya Gençlik Günü 10 Kasım ile Dünya Öğrenci Günü 17 Kəsım arasındaki haftayı yeryüzün- de milyonlarca genç kutlayacaktır. Kurulduğu günden beri uluslararası günleri kutlamayı bir görev bilmiş olan İlerici Gençler Derneği Dünya gençliğinin bu büyük dayanışma günlerini Türkiye'de de yığınsal olarak kutlayacaktır. IGD yayınladığı bildiride tüm demokrat kuruluşlarla ve ilerici basınla işbirliği yapacağını açıklamıştır. 


Bu ay uluslararası öğrenc! 


hareketi, 17 Kasım Dünya Öğrenciler Gününün: 37. yıl dönümünü kutluyor. İlerici yurtsever Türkiye gençliği ilk kez dünya öğrenciler gününe etkin bir şekilde katılıyor. 

17 Kasım 1939 olayları tarih 
kitaplarına, Alman faşizmine karşı mücadele veren Çek halkı- nin yanında yiğitçe savaşarak hayatlarını veren Çek öğrencilerinin yarattığı şanlı bir direniş günü olarak geçti. 

Alman faşizmini protesto eden gençler üzerine acımasızca ateş açan SS birliklerinin bir genci öldürmesi sonunda çıkan olaylar nedeniyle, Alman işgalcilerin bütün üniversiteleri kapatmaları ve ilerici, anti-faşist öğrencileri tutuklayıp toplama kamplarına göndermeleri- bütün dünyada tepki uyandırdı. 

Dünyanın dört bir tarafında öğrenciler anti-faşist mücadelelerini yükselterek cevap verdiler Alman faşistlerine. Ve 17 Kasım gençliğin özgürlük ve barıştar yana mücadele geleneğinin, tüm dünya gençliğinin birlik ve dayanışmasının sembolü oldu. 
UÖB tarafından 17 Kasım «Dünya Öğrenci Günü» olarak İlân edildi. 

Işçi sınıfı hareketinin gelişmesiyle birlikte gençlik, ta başından beri mücadele içinde yerini almış ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. İşçi sınıfı ideolojisinin bir çığ gibi büyüyerek artık kitlelere malolması gençliğin de büyük kitle örgütleri içinde birleşmesini getirmiştir. Artık gençlik dar grup örgütleri halinde değil tam karşıtı olarak geniş yığın örgütlerinde birleşmektedir. Bu geliimin sonucu olarak bugün dünya gençliğini içinde barındıran iki büyük örgüt, Dünya Demokretik Gençlik Federasyonu ve Uluslararası Öğrenciler Birliği kurulmuştur. Bu örgütler tüm dünya gençliğinin işçi sınıfının yoluna aktif bir şekilde katılmasını sağlamak için canlâ başla çalışmaktadırlar. 

10 Kasım. 1945'te Londra'daki 
Dünya o Gençlik Konferansında kurulan DDGF en büyük gençlik örgütlerinden biridir ve 96 ülkedeki 160 milyondan fazla insanı birleştirir. 

DDGF her zaman barış, demokrasi, ulusal bağımsızlık ve toplumsal ilerlemeden yana olmuştur. Dünya gençliği arasında birlik, dayanışma ve dostluk ilişkilerinin kurulması için elinden geleni yapmaktadır. İkinci Dünya savaşının bitmesinden 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sonra, Kasım 1948'de DDGF varış kampanyasını başlattı. DDGF' ye bağl: gençler Kore ve Çinhindindeki savaşlara karşı etkin mücadele verdiler. 

DDGF, Amerikan emperyalizmine, NATO, CENTO, ve SEATO gibi emperyalizmin militarist emelleri için kurduğu birliklere karşıdır. Stockholm çağrısı ile başlatılan imza kampanyasına aktif olarak katılmış ve milyon larca gençten imza toplamıştır. 
mokrasi, bağımsızlık, toplumsa! 
ilerleme ve sosyalizm uğruna mücadele için uluslararası öğrenci haftası düzenliyorlar. 

UÖB barış içinde birarada yaşama ve tam bir silahsızlanma için mücadele veriyor. 

Son yıllarda Afrikadaki irk ayrımına, Latin Amerikadaki faşist baskılara karşı dünya kamuoyu- 


DDGF'nin Vietnamda savaşan yurtseverler için kurduğu dayanışma fonu büyük ilgi görmüştür. Toplanan para, ilaç, yiyecek maddeleri Vietnam gençliğinin ABD emperyalizmine karşı mücadelesine destek olmuştur. 

DDGF, gençlerin demokratik hakları için etkin mücadele veriyor. Gençlerin ekonomik durumlarının. İyileştirilmesi için ileici sendikalarla ortak çalışmava giriyor. Barış, demokrasi ve toplumsal ilerleme mücadelesinde dünya gençliğini harekete geçirmek için çaba gösteriyor. 

Uluslararası Öğrenci Birliği ise 17 Kasım ideallerine bağlı olarak 1946'da Prag'da kuruldu. 
Birlikte bugün 47 örgüt temsil edilmektedir ve birliğe bağlı örgüt sayısı 88'dir. Dünyadaki öğrencilerin yüzde 75'ten fazlasını kapsamaktadır. 

UÖB, barış için emperyalizme. 
sömürgeciliğe karşı, ulusal bağımsızlık yolunda aktif rol oynuyor. Düzenlediği gençlik festivalleri ile, kongrelerle, dünya öğrenci gençliğinin birlik, dayanışma ve dostluk ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. UÖB ve 
DDGF her yıl kasım ayının 10 
undan 17'sine dek, uluslararası öğrenci günü ile son bulan, denun dikkatini çekecek şeklide mücadele vermiş ve bu arada Şil'deki siyasal tufukluların bir kısmının serbest bırakılmasında etkin rol oynamıştır. 

Sonuncusu 1973'de Berlin'de düzenlenen Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivalleri, uluslararası gençlik hareketinde önemli olaylardır. Bu festivalle gençliğin ve öğrencilerin mücadelesini yansıtmakta ve gençliğin emekçi kitlelerin işçi sınıfı öncülüğündeki mücadelesine daha etkin bir şekilde katılmalarına yardımcı olmaktadır. 

UÖB, gençliğin akademik sorunlarına eğilerek eğitim ve öğretimin daha yaygınlaştırılmasına çalışmakta ve gerçek eğitimin ancak üretime yönelik olabileceğini savunmaktadır. 

DDGF ve UÖB uluslararası gençlik hareketinde en önde giderek gençliğin daha özgür, barış içinde gelişebilecekleri bir toplum için mücadelesini yönlendiriyorlar. 

Dünya gençliğinin birlik ve dayanışması hiç de küçümsenecek bir olay değildir, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce gencin tek bir ağız, tek bir yürekten aynı sloganları atmaları, şovenizme, militarizme, her türlü emperyalist girişimlere karşı gelmeleri, emperyalizmin 


ve ülkelerdeki yerli işbirlikçilerin karşısına dikilen en büyük güçlerdendir. Faşist baskılar alunda mücadele veren gençlik 


iyi biliyor ki, onları destekleyen daha binlerce genç vardır, ve onlarla dayanışma içindedirler. 
Yunanistan, Şili, Ispanya gençleriyle dünya çapında gösterilen gençliğin aktif dayanışması en güzel örnektir. 

En son olarak Taylanddaki faşist darbeden sonra İlerici, demokrat gençliğe karşı girişilen kanlı terör ve katliama karşı UÖB kesin tavır almış ve tüm dünyanın ilerici ve demokratlarını Tayland'daki olayları kınamaya çağırmıştır. 


(Devamı 11. sayfada) 


